Sümerbank 


ürünlerine 
yüzde 40 


zam yapılıyor 


ANKARA( ÖZEL) 

Sümerbank ürünlerine yüzde 40'a varan zam yapı lacağı bildiriliyor. Zam kararının bugün açıklanması bekleniyor, Karar Bakanlar Kurulunca açıklanıp, res mi gazetede ilan edildikten sonra yürürlüğe girecek Bilindiği gibi bütçe çalışmalarının bitmesinden 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


İsrafın böylesi az görülür 


Yüzmülyonlarca liralık döviz heba oluyor 


© Kil kuruluşlarının kapasitelerinin yarısı bile kullanılmazken, Türkive bu tesislerde üretilen mallar için her yıl dışarıya milyonlarca liralık döviz ödüyor 


"Çin'in ihtar harekatı sona eriyor 


© Çin'in Washington Büyükelçisi: "Vietnam cezalandırılmıştır” 


© Pekin, ihtar harekatının ilk filmini Dünya kamuoyuna tanıttı 


© Geri çekilmeden önce yeni bir askeri eylem ihtimali var 


BANGKOK/PEKİN (AJANSLAR) 

Çin Halk Kurtuluş Ordusu birliklerinin 17 Şubat günü Vietnam'a karşı başlattığı ihtar harekâtın hedefini bulduğu ve Çin birliklerinin geri çekileceği açıklandı .Ratılı ajansların özellikle japon kaynaklarına dayanarak verdikleri bu haber konusunda, Çin Halk Cumhuriyeti herhangi bir resmi açıklama yapmadı. 
Çin'in 'Washington'da: 


PAZARTESİ 


5 


MART 1979 
350 KURUŞ 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN İLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Kürtlerin ayrı bir devlet kurmak istemedikleri açıklandı 


Fransız Le Point dergisi:”Moskova, Homeyni'yi desteklemekten vazgeçecek” 


İran Savunma Bakan 


Hükümet Moskova 


yanlılarının isteklerini reddetti 


© ksdemir, hâlâ yüzde 39 kapasite ie çalışıyor. 


—( Yazısı7 sayfamzda Da 


Okyanusuna geçiyor 


Sovyetler en büyük yüzer havuzlarını MİNSK için Pasifik”e gönderdi 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 


Geçen hafta başında Boğazlardan geçen Sovyetler'in en büyük uçak gemisi Minsk'in Pa sifik Okyanusundaki Rus donanmasına katılaca ğı bildiriliyor 

Sovyetler'in ellerindeki en büyük yüzer ha vuzu da, gerektiğinde Minsk'in tamir işlerinde kullanılmak üzere Pasifik Okyanusuna gönder diklerine'dikkat çeken askeri gözlemciler, bunun Minsk'in nereye gideceğini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyorlar 

(Devamı sa.7, sü.9'da) 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
İran Devrimci İslam Hükümeti, Tudeh Partisi ve "Halkın Savaşçı Öncületi" gibi Moskova yanlısı örgütlerin ordunun dağıtılması isteğini reddetti Yeni Savunma Bakanı 
Dr İbrahim Yezidi, orduyu dağıtmayacaklarını açıkladı. İran radyosunda bir konuşma yapan Yezidi, İran ordusunu halka zulüm uygulayan değil, sınırları koruyan bir ordu haline getireceklerini belirtti 


sayfamızda 


Yazısı 
Türkeş, TRT'de suçları açıklanan komandolar için 
"bunlar masum vatandaşlardır” dedi 


HABER MERKEZİ 


MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş, . "bazı milliyetçi ve sağcıların emniyetle teşhir cezası na çarptırılıp, şeref ve haysiyetlerinin ayaklar altına alındığını"! savun 


du 
(Devamı sa.7, #ü.3'de) 


Istanbul TÖB-DER arandı, 31 kişi gözaltına alındı 


Kars ta bir öğrenci öldürüldü 


Uzak Doğu'daki | 


savaş ve tarafsızlık 


Doğu Perinçek 


Ikemiz basını ve yazarlarımız milli tutu-Unun şampiyonluğunu kimseye bırakmaz. 

Ne var ki, kişi "benden daha milf olanı yok" diye göğsüne vurmakla, Türkiye'nin bağımsızlığını ve geleceğini savunamıyor. Ülkemizin menfaatlerini savunmak, her şeyden önce bilimsel bir tavır gerektiriyor. 

Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini ve arkasından Çin'in Vietnam'a verdiği dersi gazetelerimizden izlerken bunları düşündüm. 

Sovyetler Birliği'nin dünyanın her yerindeki yayılmasını açıkça alkışlamayı artık bir huy edinmiş olanları bir kenara bırakıyorum. Beni ilgilendiren, daha çok Türkiye'nin menfaatlerini savunmak düşüncesinde olan gazeteler ve yazarlardır. Bunlara hakim olan hava, Uzak Doğu'daki Savaşta yansız kalmayı bir meziyet olarak görmektir, Bir tarafı tutarlarsa, milliyetçilikleri - 


Devamı sa. 'da) 


HABER MERKEZİ 


Ardahan ( İlçesinin 
Ölçek köyünde jandar manın iki siyasi suçlu 


yu yakalamak için düzen lediği operasyon sırasın da bir öğrenci öldü 
Çeşitli olaylara karış tıkları bildirilen iki kişi yi yakalamak için jandar ma Ölçek köyünde bir operasyon düzenledi. 
Saklandıkları evin sarıl dığını gören iki sanık ateş ederek kaçmaya başladılar. Jandarmanın (Devamı sa.7, sü, I'de) 


Site Yurdunda 

dışardan gelen 

komandolar, öğrencilere saldırdı 


ANKARA (ÖZEL) 

Site Vurdu olarak hili nen Atatürk Öğrenci 
Yurdunda önceki akşam saat 21.00 sıralarında televizyonda haberleri dinledikten sonra odalarına giden öğrenciler koman doların saldırısına uğra- 
(Devamı sa.7, sü.B'de) 


Öyle bir çark kurulmuş, öyle bir piyasadır ki burası, her seferinde kaybeden üretici olur. Her seferinde 


kazanan ise komisyonculardır. 


Yok pahasına köylünün elinden alınan besili koyunlar,... 
öte yanda ateş pahası et fiyatları!... 


"Satıyorum, sattı... saattımm... 


YUSUF ÇELİK 

Türkiye'de et fiyatlarını belirleyen canlı hayvan borsaları vardır. Borsayı yönetenler ise komisyon vulardır. Birinci dereceden.ikinci dereceden komis: yvoncular Arkasından toptancı kasap komisyonvuları 

Vürkiye'de et fiyatları bu borsalarda belirlenir “Satıyorum. . Sattı. . Sattım" diye başlayan pa-Zarlıkların sonunda olan koyununu yok pahasına kaptıran üretici ile, etin kilosunu kasaptan 120 liraya alan halka olur 

Koyunlar çalınmasın diye günlerce tilki uykusu na yalan, bir ümit hayvanım satılır diye bekleşen köylüler, en sonunda hayvanlarını yok pahasına elden çıkarıp memleketlerine dönerler 


XT ime 3 


İL E 


Celebe kanıp Borsaya gelmiş köylüler pazarlığın başlamasını beklerken 


K.Maraş ta iki öğretmeni öldürerek katliamı 


Kahramanmaraş katliamından önce 21 
1978 günü öldürülen öğretmenler Mustafa Yüzbaşıoğlu (solda) ve Hacı Çolak (sağda) 


Aralık 


başlatanlar sapfanıyor 


e Katliam sırasında bir polisin kolunu kırarak tabancasını alan Pol-Bir”li Mehmet Fuat Şerament tutuklandı 


x KAHRAMANMARAŞ (ÖZEL) 
İki devrimci öğretmeni öldürerek, Kahramanmaraş katliamını başlatan faillerin saptanmasına Adana-Kahramanmaraş Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılıgınca başlandı. Savcılık, öğretmenlerin öldürülüşüyle ilgili olarak ımuhabirimizin ifadesine de başvurdu. 


(Devamı sa.7, sü.4'de) 


rduyu dağııtmayacağ 


islam örgütü, tüm Afgan halkını Taraki rejimine karşı başkaldırmaya çağırdı 


LAHOR (ÖZEL) 
Afganistan'da Traki rejimine muhalefet eden İslam Örgütünün liderleri, tüm halkı baş kaldırmaya çağırdılar. Pakistan'ır. 
Lahor kentinde bir basın toplantısı düzenleyen örgütün üç lideri, tüm dünya müslümanlarına da bir çağrıda bulunarak, Moskova yanlısı rejime karşı mücadelede kendilerine yardımda bulunulmasını istediler. 

İslam örgütü liderleri, basın toplantısında, Afganistan'da rejime karşı 
silahlı mücadele veren 50 
bin kişiyi temsil ettiklerini bildirdiler. Silah ve cephane yardımı istedi ğinde bulunan yöneticiler, geçen Nisan ayında Afganistan'da kanlı bir darbeyle iktidarı ele ge çiren Nur Muhammed Taraki'nin Moskova yanlısı olduğunu açıkladılar, 

(Devamı 42.7, sü.8'de) 


TKP'nin Sesi Radyosu Köy-Koop'taki 
CHP'li ilbaş grubuna 


@ Çin Halk Cumhuriyeti 


ki Büyükelçisi ise gazetecilerin bir sorusunu ce- 


a vaplandırırken, şöyle in, dedi "Cezalandırma hareketi ile ilgili ola- 


d rak yönelttiğiniz soru-OPEC E ya ben kişisel fikirlerimi açıklayarak cevap ve 

a k receğim. Çin artık Viet- 


nam'ı cezalandırmıştır. 
Dünya Vietnam'a verilen cezayı görmüştür. Hareket hedefini bulduktan sonra daha önce de açıklandığı gibi Çin birlikle-Petrol Bakan ie OE E Yardımcısı, Dünyada | Bütün dünya Vietnam sal- 


dırılarının cezasız kalma- petrol kıtlığı 


yacağını gördü", bulunmadığını Öte yandan Yeni Çin söyledi 


Haberler Ajansı, Vietnam'ın sınır eyalet bölgesi başkenti olan Lang 
ANKARA (ÖZEL) 
Çin Halk. Cumhu riyeti, Petrol ihraç 


Son kentinin tamamen denetim altına alındığını Eden Ülkeler Örgütü 
(OPEC)'e girmeye 


doğruladı. 
Bu arada İngiliz BBČ hazır olduğunu açıkladı. 


radyosunun Pekin muhabiri, Vietnam birliklerinin özellikle son 10 gün 

Resmi bir ziyaret içinde ağır kayıplar ve- 

için Brezilya'da bu- rerek geri çekildiğini bil- 
(Devamı sa.7, sü.3'de) dirdi. 

- (Devamı sa.7, sü.5'de) 


IMF ile görüşmeler yeniden başlıyor 


Güçsavaş, IMF' yi devalüasyon koşulundan vazgeçirmeye çalışacak 


© Yuksek düzeydeki heyet IMF ile anlaşmazlığı 


çözmeye çalışacak - 


© Türkiye, IMF'ye yeni bir “niyet mektubu” sunacak © IMF ile anlaşma sağlanabilirse, yabancı bankalarla 


borç örteleme anlaşmaları derhal imzalanacak 


© Acil Yardım Fonuna katılacak ülkeler, 


AET ve bütün yabancı mali çevreler, IMF ile yapılacak görüşmelere büyük önem veriyor 


saldırılarını sürdürüyor — Yaz sayfamızda) — 


ANKARA( ÖZEL) 

Doğu Berlin'den yayın yapan TKP'nin Sesi Radyosu Köy Koop Yönetim Kurulunda TKP taraftarlarının oçoğunluğu elde etmelerinden sonra üstüste iki yorum yayınlayarak CHP'li 
Hadi İlbaş grubuna saldırılarını sürdürdü. 

Radyo,2 Martta yayınladığı yeni yorumun- da, "CHP sağ kanat yöneticileri, demokratik yıgın örgütlerini ele geçirme planlarına bağlı olarak öne çıkarılan Pekin yanlısı Maocular, Köy- 
Koop içindeki çatışmalardan yararlanarak Köy-Koop'a sızmaya çalışıyorlar" dedi. 

"Köy Roop'taki gelişmenin odurmayacağı" 
öne sürülen yayında, 
'Köy Koop yine 1 Mayıs larda işçi sınıfının politik , sendikal, demokratik 

(Devamı sa.7, sü.4'de) 


Tozanlı 
vr na 7 


' SESLENİYOR 


Gayret a 


sürayvw | Anadolu basınına 


23.2.1979—AYDIN 


Hasan Ağababaoğlu 


Ülkemizin içerisindebulunduğu ekonomik bunalımdan Anadolu basınının etkilenmesi doğal bir oluşumdur. Doğal olmavan, bu ekonomik bese tüm basının değil de, sa- 

Anadolu basınının etkiler mesi - dir. İstanbul, İzmir, Ankara basını Anayasamızın 23. maddesine rağmen ödüllendirilsin, Anadolu Basınıda cezalaridırılsın. Bu uygulama demokratik özgürlüklere ve Anayasamızın eşitlik ilkesirk aykırıdı.. 


Zaten, Anadolu basını ötedenberi yapılan haksızlıklar nedeniyle güç koşullar altında yayım yaşamını sürdürüyorlardı. Yürürlüğe giren bu kanun 


hükmündeki kararname ile Anadolu _ 


Gazeteleri ya gazetelerini kapatmak zorunda kalacaklar ya da kalite ve ebatlarını düşürerek yayım yapacaklardır. Ebatlarını ve kalitelerini küçülttüklerinde de en az 5 basın emekçisini sokağa atacaklar. Yani işsizler ordusuna en az 50 bin işçi katılacaktır. Yaklaşık Olarak bir işçi üç kişiyi geçindirdiğini kabul edersek, 
150 bin insan yaşamlarını zor koşullar altında sürdürecektir. 


Anadolu basını gerçekten de güç koşullar altında yayım yapabilmektedirler. örneğin , İstanbul, Ankara ve İzmir basını, yasal olarak tanınan bir ayrıcalıkla, gazete kağıdının tonunu 
6500 liradan almaktadır. Bu üç kentin dışında yayımlanan gazeteler ise kağıdın tonunu 1 4500 liradan almak- 


SS 


202.1979-SİİRT 


Kozluk'da ilkokulların Mayıs başlarında kapanması yaklaşırken 5 köy ilkokulunun hâlâ öğretime açılmaması köylülerin tepkisine yol açıyor. 


Uzunyazı, Parmakkapı, İnişli, Geyikli, Yukarıalıçlı köyündeki çocuk- 


vurulan darbe 


tadır, Sonra da üç kent basını ucuz fiyatla devletten aldıkları bu kağıdı çeşitli oyunlarla karaborsada tonunu 30.000 liraya satmaktadırlar. Devle- 


tin sırtından milyonlarca lira kazan- 


maktadırlar, üç kent basını ayda milyonlarca liralık resmi ilanın ücretini basın ilan kurumundan peşin alırlar Anadolu basını ise, filanca (o dairenin 8-9 ayda tahsisatı gelecek de ilan parasını alarak işçisine, dizgicisine ücretlerini ödeyecek, Beş-altı bin liralık ilan parası alacağım diye daire müdürleriyle boğaz, boğaza kavga edecek. 
Ben hükümetin yerinde olsam, Anadolu basınını böylesine süründürüceğime 22 sayılı kanun hükmündeki kararnameyi şöyle maddeleştirirdim. 
Türkiye sınırları içinde yayım yapan Günlük Siyasal yayım organlarından İstanbul, Ankara ve İzmir dışındakilerin hepsini kapatıyorum. Bundan böyle sadece, İstanbul, Ankara ve İzmir'de' yayımlanan gazeteler okunacaktır. Anayasanın 23. maddesini de yeni bir kararname çıkartarak ,değiştireceğiz. 


Yalan mı Anadolunun basın emekçileri ! 


Amma, karar boyle çıkmadığı için, Anadolu basınını süründürmek isteyen hükümet, Anadolu basınını tüm uğraşmalarına karşın susturamayacakdır. Anadolu basını küçük de çıksa etkinliğini sürdürecektir. Hem daha akıllıca , daha bilin çlice. 


Saygılarımla. 


Kozluk'ta 5 ilkokul 


hâlâ öğretime açılamadı 


iarımızın istikbaliyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur. 


Öte yandan, bir grup lise mezunu genç ise birçok kez vekil öğretmenlik için başvurduklarını ancak, başvurularının sonuçsuz kaldığını söyle mektedirler. 


Kira sorunu ve yeni tasarı 


İRALIK yer bulmadaki güçlük ve kira bedellerinin aşırı yüksekliği, giderek büyüyen bir sorun olarak halkın karşısında durmakta. 

Çarpık kapitalizmin ürünü, arsa ve buna bağlı konut spekülasyonu en tatlı kâr alanı durumunu hala korumakta. Arsanın metrekaresi astronomik rakamlara ulaşmış, her el değiştirmede de, kar yumağı gibi birkaç misli artmaya devam etmekte. 
Türedi zengin, tabir edilen birçok milyonerin zenginlik kaynağı budur. 

Zaman zaman konut sorununun çözümünde, iktidarların şaşaalı çabalarını görmediğimiz söy - lenemez. İmar İskan Bakanlığı'nın yaptırdığı 40- 
50 sosyal konutun anahtar teslimi törenlerinde az mı gösteriş yapıldı ? 
Ama o törenler, o gözboyamalar, bugünkü çıkmaza gelmeyi engelleyemedi. 

Ülkede konut sorununun çözümü ile ilgili iki ana kuruluş var Biri İ mar İskan Bakanlığı, ötekisi 1946 yılında konut sorununun çözümü için kurulan Türkiye Emlak 
Kredi Bankası. Ayrıca 
Sosyal Sigortalar Kurumu da bu sorunun çözümünde görev üstlenmiş ve sigortalılara konut kredisi vermektedir. Bu kuruluşun verdiği krediler- le bugün binlerce sigortalı yurttaş konuta kavuşmuştur. 

İmar İskan Bakanlığı zaman zaman, Sosyal konut yapıp, dargelirlilere 


Ulusal ekonomiye hizmet etmenin çeşitli yolları vardır. 
ra sanayi sektöründe çeşitli önlemlerle büyük katkılar gerçekleştirilebilir. 
. ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE kraft kağıdı savurganlığına engel olmak, Katkılı Portland Çimentosu tercih etmel ulusal ekonomimize her vıl artacak ihracatla AFN 2 MİLYAR 700 MİLYON TL KARŞILIĞI DÖVİZ KAZANCI kağıt ithalatını kısmakla 363 MİLYON TL KARŞILIĞI DÖVİZ TASARRUFU sağlayabilir 


Yalnızca, torbasız, dökme çimento tercihiyle 1 MİLYAR 804 MİLYON liralık bir değer, ` yurdumuza yararlı, kalıcı yatırımlara yönettilebilir. 


ÇİMENTAŞ 
Tüm çimento üretici ve tüketicilerini ulusal ekonomiye çok yönlü katkıda bulunulması için DÖKME ÇİMENTO ve KATKILI PORTLAND ÇİMENTOSU tercihine çağırmaktadır. 


Hüseyin Gökçearslan 


Avukat 


"Zaman zaman konut sorununun çözümünde, Fi iktidarların şaşaalı çabalarını görmediğimiz söylenemez. İmar İskan Bakanlığının yaptırdığı 40-50 sosyal konutun anahtar teslimi törenlerinde az mı gösteriş yapıldı? Ama o törenler, o gözboyamalar bugünkü çıkmaza 


vermekte, zaman zaman arsa dağıtmaktadır, Ama hemen söyleyelim, bunlar ihtiyacın binde birini bile bulamamaktadır . Üstelik de bakanlığın kaynakları akıllıca kullanılmadı. Geniş yurttaş kesimi başını sokacak barınak bulamazken , kimileri bakanlığın arsaları üze- 


rinde 2-3 katlı apartmanlar kondurdular. Yani ba- 


kanlığın bu konuya katkıları hem yeterli değil, hem de kaynaklar akıllıca kullanılmadı. 

Türkiye Emlak Kredi 
Bankası 1946 yılında devlet tarafından konut sorunun çözümü için, az faizli uzun vadeli konut kredileri vermek, dar gelirlilere, ucuz fiyatla uzun vadeyle konut vermek, konut sanayi ile ilgili fabrikaları kurmak amacıyla kurulmuştu. 

Halbuki banka bugün 


| gelmeyi engelleyemedi” 


kâr amacını ön plana çıkarmış bulunmaktadır. 
Kuruluşundaki amaca uygun olarak faaliyet yürütebilseydi, bu sorunun çözümünde önemli katkısı olabilirdi. 

Bugün konut ihtiyacı had safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Bunun için de kiralar her gün bir misli artmaya devam etmektedir. 

Sayın Ecevit bu soru- na el atma gereğini duymuş, televizyonda yaptığı açıklamada, kira konusunda yeni bir tasarı- nın olduğunu, yeni tasarıyla; kira bedellerinin tespitinde hükümetçe her yıl ölçüler getirileceğini, kira bedellerinin bu ölçüleri aşmayacağını ,postay - la (o gönderilebileceğini, bankaya © yatırılabileceğini belirtti. 

Hemen söyleyelim, kira bedellerinin bu derece fazla olmasında, yasal düzenlemelerin eksikliği söylenebilirse de, salt yasal tedbirler kira bedellerindeki korkunç artışı durduramaz. 


Bugün mevcut kira hukuku, hükümetin getirmek istediği, kira düzenlemesinden derin farklılik taşımamaktadır. Yargı içtihatlarına göre, kira 


bedellerini, ikametgaha ödemeli kaydıyla, postayla göndermek, mahkemeden kira parasının yatırılacağı bankayı tespit ettirmek mümkün. 

Yine Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin son içtihadına göre, toptan eşya fiyatlarındaki artışın, bütünüyle kira bedellerine yansıması mümkün degil. Toptan eşya fiyatlarındaki artış ortalamasının, kira bedellerine yansıyan kısmı kadar bir artış söz konusu. Bu da ortalama toptan eşya fiyatlarındaki yıllık ortalamanın yarısı kadar, Hükümet tasarısında her yıl kira bedellerinin artışın- da getirilecek ölçülerin, bundan daha farklı olacağı söylenemez. Özetle yeni tasarı, kira hukukunda pek büyük değişiklikler getirmemektedir. 


Konut sayısının yetersizliği, yeni yasal düzenlemelerin de hayata geçirilmesini imkansız kılacaktır. Özellikle büyük şehirlerde, konut bulma sıkıntısı had safhaya varmış bulunmaktadır. Ev kiralamak, eş dost ağırlama vasıtası haline gelmiştir. Boş bulunan evleri herkes yakınlarına tut- 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


EYNESİL GİRESUN 


Eynesil ilçesi Kemerli köyünde küçük bir esnafım. Köyümüzün merkezi yerinde bir bakkal ve bir çayhanem var. Köyümüz ilçeye 10 km. uzaklıktadır. 1974 yılında Eynesil ilçe PTT'sinden PTT acenteliği aldım. Çevremizde köylülerin sağlığı ile ilgilenecek bir sağlık ocağı olmadığından, hastalarımızın ve acil işlerimizin çabuk görülmesi için bir dilekçeyle sıraya girdim. Altı ay sonra telefonunuz verilir dediler. 
Bu süre dolduktan sonra 


ma yarışı ıçınde. Bu durumda yasanın kiracı lehine getireceği hükümlere kim uyar ? Pekala kira mukavelesinde gösterilen ücretin dışında, bono tanzimi ve bunun gibi yollarla, kiracının borçlandırılması mümkündür. 
Bugün bile vergi kaçırmak istiyen pek çok ev sahibi bu yola başvurmaktadır. 


Öyleyse, sorunun çö- 


zümünün ilk şartı, konut darlığının giderilmesidir. 
Hükümet elindeki binbir imkanı seferber ederek konut üretimini artırmalıdır. Bu sorun bügüne kadar çoktan çözüm bulmuş olacak, gecekondu denilen yapılar olmayacaktı. Arsa spekülasyonunun yolunu kapatacak bu yol, bir avuç çıkarcı tarafından kapatıldı. 
Halkın cebinden büyük paralar vurguncuların cebine akmaya devam etti. 

Konut üretiminde yararlanılabilecek imkanlar şöyle sıralanabilir : 

—Sosyal güvenlik kurumlârının paraları konut üretimine tahsis edilebilir Özellikle, Emekli Sandığı nın paralarının, bir avuç zengihin lüks ihtiyaçlarıni Karşılaması amacıyla kullanılmasından vazgeçilebilir. 

—İmar İskan Bakanlığının arsa ve para kaynakları kullanılabilir. 

—Gecekondu alanları, başta gecekondu sakinlerinin olmak üzere, konut ihtiyacı olanların ihtiyacı için kullanılabilir. 

Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın imkanları artırılıp, ucuz konut üretimi artırılabilir. 

Bütün bu imkanlar , bir kaç müteahhidi zengin etme anlayışından uzaklaşılarak ‚bizzat devlet tarafından konut üretimin - de kullanılırsa, bu sorun da, buna bağlı kira sorunu da çözülebilir ve bundan sonra getirilecek yasal düzenlemelerde hayatiyet kazanabilir. 


Ulaştırma Bakanlığının dikkatine 


Beş yıldır hâlâ bizim köye telefon bağlanmadı 


müracaat ettim. Sıranız daha çıkmadı dediler. 
Eynesil PTT Müdürü bize “Giresun PTT Müdürlüğüne gidip oradan işinizi halledin” dediler. Giresun'a gittik, telefonunuzu yakın zamanda bağlayacağız” dediler. Aradan 


bir yıl geçti, telefonu bağlamadılar. 
Daha sonra "Samsun 


PTT Müdürlüğüne gidin, orada işinizi yapacaklar" dediler. Aradan iki yıl gectikten sonra Eynesil 
PTT Müdürü gelip telefon 


bağlanmasını kabul etti. 
Yakın zamanda telefonunuz bağlanır deyip köyden ayrıldı. Aradan beş yıl geçmesine rağmen hâla telefon bağlanmadı. İşi partizanlık yoluna döküp bu adam. . 
partilidir diye bizim telefonu vermediler. 


Biz telefonu şahsi işlerimiz için değil, köy lülerin işleri bir an önce görülsün istiyoruz. 

Bekliyoruz ne zaman gelecek. 


Selami Emanet 


wA sorusu olan? 


Muhalefet: 

"Sıkıyönetim komutanlıkları, Başbakanlıktø kurulan ve kanunda yeri olmayan eşgüdüm başkanlığına bağlanmış, yetkileri ellerinden alımmış ve iş göremez duruma getirilmişlerdir." 

GENELKURMAY: 

“Bazı çevrelerce maksatlı olarak yazıldığı ve söylendiği gibi, sıkıyönetim komutanlıkları, eşgüdüm yani koordinasyon başkanlığına bağlanmış değildir. 

1402 Sayılı Kanunun 5. maddesi, (Çeşitli 
bölgelerde veya bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, sıkıyönetim komutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinasyon, başbakanlıkça sağlanır) demektedir. Aynı kanunun 6. 
maddesi de (Sıkıyönetim Komutanı, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkilerden dolayı, Başbakan'a karşı sorumludur) hükmünü getirmiştir. 

Görevi,.sadece, altı sıkıyönetim komutanı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, sıkıyönetim komutanlıklarının, bakanlıklardan ve diğer kuruluşlardan yaptıkları taleplerin yerine getirilmesini takip etmek, bu konularda Başbakan'a ve Genelkurmay Başkanı'na bilgi vererek yardımcı olmak, değişik uygulamaların yaratacağı sakıncaları araştırarak, sıkıyönetim komutanlıklarına bilgi için yayınlamaktan ibaret olan Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı'nda, işte ancak bu nedenle kurulmuştur. Bundan da açıkça anlaşılacağı üzere, sıkıyönetim komutanlarının, kanuni görevlerine ne Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı'nca ve ne de, bir başka makam tarafından hiç bir müdahale yapılmamaktadır.” 


Muhalefet: 

Sıkıyönetim komutanlıklarına tayin edilen askeri savcı ve hakimlerin seçiminde, dışarıdan bazı güçlerin etkisi olmuştur.” 

GENELKURMAY: 

“1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 11. 
maddesinde, sıkıyönetim komutanlıklarına tayin edilecek hakim ve savcıları, Genelkurmay 

Adli Müşaviri, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanından oluşan üç kişilik bir kurulun seçeceği açık şekilde belirtilmiştir. Nitekim, sıkıyönetimin ilan edildiği 25-26 Aralık 1978 gecesi, bu üç kişilik kurul, sabaha kadar çalışarak, adı geçen hakim ve savcıları seçmişlerdir." 
Muhalefet: 
"Sıkıyönetim komutanlıkları, çok yumuşak bir tutum sürdürmekte ve henüz anarşik olaylarm kökenine inememiş bulunmaktadırlar." 

GENELKURMAY 

"Sıkıyönetim komutanlıklarının çok yumuşak bir tutum izledikleri ve henüz anarşinin kökenine inemedikleri iddiasını ileri sürenlerin amacı, bu komutanlıkları gayri kanuni yollara sürerek, sanık ve hükümlülere işkence yapmayı, zamanlı zamansız aramalarla vatandaşı huzursuz etmeyi telkin ise, aldanmaktadırlar. Sıkıyönetim ilanının, kanunların bir kenara itilerek keyfi ve zulme dayalı bir yönetimin sürdürülmesi olduğunu herhalde hiç kimse iddia edemez. 

"Yurt düzeyine yayılmış ve büyük sayılara ulaşmış anarşik olayların kökenine, iki ay gibi kısa bir sürede, hiç bir gücün inemeyeceği gerçeğini, yüce ulusumuzun ve değerli basınımızın takdirlerine bırakıyoruz. Eğer bu mümkün olabilseydi, hiç bir sıkıyönetim iki aydan fazla devam etmez ve ülkemizin problemleri de, sadece iki aylık bir sıkıyönetimle çözümlenebilmiş olurdu." 

kkk 

Herhangi bir yoruma meydan bırakmayacak kadar açıktır Genelkurmay'ın cevabı... 
Başka sorusu olan var mı? 


SOLDAN SAĞA:1) Gvık camurla kaplanmış arazi-Hafif rüzgar. 2) Yayalara kapab olan sürat yolu-0- lurmu' anlamında bir sözcük. 3) Ruhsal ya da fiziksel bir darbe sonucu geçirilen, sinirsel sarsıntı-Karşılayıa hazırlık.4) 19.yy. 
da yaşamış olan, Alman Klasik Batı Müziği bestecisi-Kimyada GA simgesi Belirsiz geçmiş zaman. 5) iletme ışi, ulaştırma, 6)Bir harfin okunuşu-ABD hin bir Güneybatı eyaleti. 
7) Kemiklerin boş kısımlarını dolduran madde -Bir renk-Tersi bir ulusal müzik aleti miz. 8) Tencere, tas gi- 


TA e 
RSA D gcaouqa a afkjaly w jalin ili; 


folulaj ag göğnündü 
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20 yıllık balıkçılar, ekmeklerinden oluyor 


bi mutfak eşyalarına denir-Bir kimsenin öldükten son- 


ÇİMENTAS 


İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. 
Fabrika ve Genel Müdürlük: 


Kemalpaşa Cod. işıkkent , İzmir Tel. 1610 40 (4 hat) Telex: 52435 icom tr. 


Kadıköy iskelesinde 20 yıllık balık - 


çıların satışları, tezgahlarının önlerine otobüs duraklarının yapılmasıyla engellendi. 

Balıkçılar, otobüs duraklarında bekleyen halka engel olmamak için, 14000 lira harcayarak kaldırıma beton döktüklerini söylediler. Buna rağmen, belediyenin yıllardan beri, halka engel oluyorlar gerekçesiyle kendilerine bas- 


kı yaptığını söyleyerek, zaman zaman balıklarını denize dökmeye kadar vardığını söylediler. 

Sorunlarını Belediye Şube Müdürü- ne götüren balıkçılar, müdürün "ben bir şey yapamam" diyerek ,kendileriyle ilgilenmediğini belirttiler. 

Balıkçıların isteği, kendilerine sahi - lin diğer tarafında bir satış yerinin gös terilmesi. 


ra yıpalmasını istediği şey. 

YUKARIDAN AŞAĞI) Bir Anadolu efsanesi 2) Tersi gemilerin seyir yolu-Bir göz rengi. 3) Şamar-Çamaşır ashr. 4) Su (eski dil) -Bir renk. 5) Bir tür börek, 6) Tersi ikinci tekil şahıs-Tersi büyük kardeş. 7) Tersi sezme işi, sezgi. 8) Doku biliminin hücreleri inceleyen kolu, 9) Tersi tanrının insanın içinde olduğunu ya da insanın tanrı olduğunu savunduğu için , 1404 yılında derisi yüzülerek öldürülen Türk şairi, 10) Tersi bir sayı-Bayat olmayan. 11) Argoda gösteriş, caka-Bir hayvan. 
12) Haksız yere kayırma ,arka çıkma (eski dil). 


5 Mart 1979 


HÜKÜMET MOSKOVA YANLILARININ 


i 


İSTEKLERİNİ REDDETTİ 


İran Savunma Bakanı: 
"Orduyu dağıtmayacağız' 


lerin ordunun dağıtılma: , 


© Kürtlerin ayrı bir devlet 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
İran'ın Yeni Savunma 
Bakanı Dr. İbrahim Yezi-Tudeh Partisi ve "'Hal- 


kurmak istemedikleri açıklandı i Savaşçı Öncüleri" gi- 


ve 


ER 


- Yeni İran yönetimi 


"İslam Devriminin Bekçileri" 


bi Moskova yanlısı örgüt- 


adıyla yeni bir güvenlik ör- 


gütü kurdu. Camileri üs olarak kullanan bu yeni örgüt ülkedeki tüm güvenlik 


işlerini üsleniyor. 


BAHA TARGÜN 


35 saatlik çalışma haftası 


Dünya üzerindeki son gelişmelerin ve Avrupa'da dolaşan Petrol krizi fisıltılarının basında oldukça yoğun bir yer tutmasına rağmen, Ocak 1979'da sonuçlanan Çelik işçileri grevi Alman kamu oyunda hâlâ güncelliğini koruyor. 

Almanya'da, çelik işçileri yarım asırdan beri ilk kez greve gitmişler ve grev sonundattaleplerinin tümünü elde edememişlerdi. 

23. 11. 1978'de katılma oranının %95, 17'yi bulduğu grev oylamasında Demir - Çelik işçilerinin %86, 96'sı greve "evet" deyince çelik işkolunda elli yıldır ilk defa greve gidilmişti. Peki neydi işçileri greve iten sebepler? 500 bin Çelik işçisini tek vücut haline getiren sonrunlar ne lerdi? Bu soruların yanıtını grevin ertesi günü Bochum Ruhrland Halle'de toplanan 12 bin işçiden alıyoruz. İşçiler "35 saat çalışırız, %5 zam isteriz" diyorlardı. 

IG Metall Sendikasının Çelik işverenleriyle yaptığı toplusözleşme görüşmelerinde, işverenlerin saat ücretlerine %2,1 zam ve ancak iki gün daha fazla izin vermesi sonucu, 37 bin Çelik işçisi için grev hakkı doğmuştu. 1928'den beri ilk defa böyle büyük bir greve gidiyordu Çelik işçileri, Greve giden fabrikalar, kilit noktaları teşkil eden otomobil endüstrisinde işlenmiş madde, herşeyden önce de Çelik plak imal ediyorlardı. 
Otomobil fabrikalarının uzun süre dayanacak stok malları olmadığı için greve devam edilmesi otomobil üretiminin durması demekti. Grev başlapoca Çelik işverenlerinin ölüm çanarı çalmaya başladı. Demir-çelik işçileri " patronu dize getireceğiz” di-TE le ise "Çelik işçileri, Çemanşetleri atıyorlardı. Grevin era etmesi gerçekten patronların dize getirilmesi demekti. Fakat, sendika ağalarının çelik işverenleri v- le uzlaşması ve işçilerin uğrunda mücadele ettikleri haklara sırt dönm.- leri sonucu oylamaya gidildi. 1. sopus oylaması başarılı olmadı. 
1979 tarihinde yapılan 2. sonuç 
oylamasında %54 ' 'evet'' %45'i "hayir” oyu kullandılar. Nihayet, patronlar ve sendika ağaları muratlarına -anişlerdi. Fakat gerçek olan neydi? Batı Almanya Radyosu spikerinin "şimdiye kadar sonuçları (toplusözleşme sonuçları) savunan bir işçiye rastlamadım" demesi. grev sonucunun ne yönde geliştiğini gösteriyordu 


GREV AMACINA ULAŞTI MI? 
Bu konu üzerine cok sevler yazıl- 


ALMANYA 


dı, çok şeyler söylendi. IG Metall Sendikasının başına çöreklenmiş üç- beş revizyonist, yayın organlarında “Zafer” naraları atıyordu ama, Çelik işçileri durumdan hiç de hoşnut değillerdi. Baştan belirtildiği 
gibi, grevin ana talebi “haftada 35 
saat çalışma" idi. Haftada 35, saatlik çalışma Alman işçilerinin" senelerden beri savundukları ve runda mücadele ettikleri taleplerin başında geliyor. Almanya'da 35 saatlik çalışma haftası esas olarak Otomobil ve Çelik endüstrisinde hayata geçirilmek isteniyor. Otomobil endüstrisinde diğer iş dallarına nazatan çok hızlı bir çalışma temposuna sahip olan işçilerin 35 saatlik çalışma haftası talebi önümüzdeki günlerde gündeme geleceğe benziyor. 

Demir-Çelik işkolunda çalışma haftasının 35 saate indirilmesi esas olarak iş güvenliğini sağlamak için büyük bir öneme sahip. Bunu en belirgin şekilde IG Metall Essen Bölge Müdürü Kurt Herbt dile getiriyor". 
Çelik işçileri yılda bir-kaç gün daha fazla izin için değil, iş güvenliği için mücadele ediyorlar.” 


Grev anında Aydınlık'a görüşlerini açıklayan Westfalien (Hütter'deki bir Alman işçisinin "...Biz modern makina ve bilgi sayarlara karşı degiliz, iş güvenliğinin sağlanmasını, çocuklarımızın gelecekte işsiz kalmamasını istiyoruz" şeklindeki açıklamasında, çelik işkolundaki 35 Saate verilen önem daha iyi anlaşılmaktadır. Fakat, IG Metall'in başındaki “Barış Güvercinleri" sanki grevin amacı, ücret ve izinlerin artırılmasıy-- mış gibi, patronların korosuna katılarak grevin sona erdiğini ilan ettiler. 
Çelik işverenleriyle toplusözleşme masasına oturan sendika yetkilileri patronlarla çeşitli konularda uzlaşmaya vararak, ücretlere zam ve altı hafta izin üzerinde görüşbirliğine vardıklarını açıkladılar. 1983'e kadar geçerliliğini koruyacak olan bu toplusözleşme, birçok işçinin işten atılması ve Demir-Çelik Endüstrikolunda, gittikçe yerleşen bilgi sayar sisteminin yaratacağı işsizler ordusunun büyümesi sonucunu doğuracak. Bu gerçekleri kulak ardı eden sendika ağaları ise uzlaşmalarını gizleyebilmek için gazetelerin- de "Büyük Zafer, 6 Hafta İzin" gibi manşetlerle işçileri etkileme- ye çalıştılar. Son toplusözleşme kararlarına şüpheyle bakan Çelik işçilerinin bu hoşnutsuzluğu, gelecekte, daha sıkı mücadelelerin gündeme geleceğini göstermektedir. 


sı yolundaki isteklerini reddettti. İran Radyosunda bir konuşma yapan Dr.İbrahim Yezidi, Ordunun şimdiki halde muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Ordunun monarşi yönetimi altındaki görev ve işleyişinin değiştirileceğini bildiren Dr. Yezidi, ordu nun halka zulüm uygula yan değil, sınırları koru yan bir ordu olacağını 


açıkladı. Dr. Yezidi,rad yodaki konuşmasında ayrıca, uzun dönemde 


İran silahlı kuvvetlerinin sayısının azaltılacağını söyledi. 

İRAN'DA KÜRTLER 
AYRI BİR DEVLET 
İSTEMİYOR 

Cumartesi günü Maha 
bat kentinde yapılan 200 
bin kişilik bir gösteride konuşan Kürdistan De- 


mokratik Partisi Lideri Abdürrahman Gaser lou, Kürtlerin ayrı bir devlet kurmak istedikleri yolundaki söylentileri kesinlikle yalanladı. Kürtlerin Mec- 


liste nüfus oranına göre temsil edilmelerini isteyen Gassemlou, Homeyni'nin ideallerini destekleyeceğini umduklarını belirtti. Gassemlou, İran'da Kürtlerin toplam nüfusun yedide birini oluşturduğunu söyledi. 

İRAN,GOLAN'DAKİ 

BM BARIŞ 
GÜCÜNDEKİ 
ASKERLERİNİ GERİ 
ÇEKTİ 

İran hükümeti, Suriye ile İsrail arasındaki Golan ö&phesinde bulunan 
BM Barış Gücündeki 390 
kişilik birliğini geri çektiğini açıkladı. 

Söz konusu açıklamayı yapan İran Dışişleri Bakanı Kerim Sencabi, hükümetin aldığı karar- dan BM Genel Sekreteri 
Kurt Waldheim'in haberdar edildiğini belirtti. 
İran iki hafta öncede Lübnan'da görevli bulunan birliklerini geri çekmişti. 

İRAN BUGÜN PETROL İHRACINABAŞLIYOR 


İran Geçici Devrim 
Hükümeti Sözcüsü Amir İntizam dün yaptığı açıklamada, İran'ın ham petrol üretimini iki katına çıkardığını ve günde altı milyon varil ham petrol üretmeyi hedef aldığı açıklandı. İntizam, petrol ihracatının da yeniden başlayacağını belirtti. İntizam, ilk yüklemenin 
Basra Körfezinden bir Japon tankerine yapılacağını belirtti. 

İran'da Şah döneminde günde 6.7 milyon varil ham petrol üretildiğini hatırlatan İntizam, devrimden sonra da aynı üretimin yapılabileceğini kanıtlamak istediklerini 
söyledi. İntizam, günde 6 
milyon varillik petrol üretimine ulaştıktan sonrâ ülkenin petrol üretimini İran'ın döviz ihtiyacına ve dış pazar talebine göre ayarlanacağını belirtti 

İntizam daha sonra dondurulmuş et satışını yasakladıklarını hatırlatarak et ihtiyacını karşılamak için Türkiye'ye, Afganistan'a ve iç üretime güvendiklerini belirtti. İran'ın dış ilişkileri konusunda da açıklamalarda bulunan intizam ırkçı politika izlediği için Güney Afrika Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkileri kestiklerini belirtti. İran, İsrail ile de diplomatik ilişkilerini daha önce kestiğini açıklamıştı. 

. SENCABİ MISIR 
UYARDI 

İran Dışişleri Bakanı Sencabi, Şah'a sığınma hakkı verecek ülkelerin hükümetlerini uyararak, bu ülkelere karşı İran'ın bazı ekonomik önlemler uygulayacağını bildirdi. 

Mısır Devlet Başkanı 
Sedat'ı da aynı konuda uyaran Sencabi, aksine bir davranışın iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyeceğini belirtti. 

Mısır'ın Tahran Büyükeçisi araçılığıyla gönderilen mesajda Şah'ın işlediği suçlar hakkında geniş bilgi verildi ve ünvanı ne olursa olsun, böyle bir kişiye sığınma hakkı tanınmasının doğru olmayacağı belirtildi. 


COMECON ü 


üney Yemen askeri birlikleri de Kü skerler de bulunuyor. 

ademeleri 

minde. 


AMERİKA’ NIN SESİ: 
Ikeleri 1979'da 


pan 
Ordunun önemli 


Kübalı eğitmenlerin deneti- 


üretim ve milli gelir hedeflerini düşürmek zorunda kaldılar 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Amerika'nın Sesi radyosu, Sovyet ler Birliğinin denetimindeki COME CON a (Karşılıklı Yardımlaşma Ve Ticaret örgütü) üye ülkelerin beş yılık kalkınma hedeflerinin gerisinde olduklarını ve bu yılda sanayi mallar üretimi ve milli gelir hedeflerini ge çen yıla göre düşürmek zorunda kal dıklarını bildirdi. 

Romanya dan başka sadece Bulgaristan in bu yıl sanayi ürelimini artırmayı öngördüğünü söyleyen Amerika'nın Sesi radyosu, buna karşılık Çekoslovakya, Macaristan, Doğu Al manya ve Polonya'nın 1979 hedeflerini önemli ölçüde düşürdüklerini açıkladı 

COMECON ülkeleri, bundan önce de plan hedeflerinden vaz geçmek zo - runda kaldılar. Ekonomicheskie Gazetesinin bildirdiğine o göre, Çekoslo vakya sanayi üretim artışını 1575'e kıyasla yüzde 5, 7'den yüzde 4, ölü, Doğu Almanya yüzde öden yine 


yüzde 45'u, Macaristan yüzde 5,6 dan yüzde 4e ve Polonya yüzde 6,8 '- den yüzde 4,9 a indiriyorlar BULGARİSTAN GERÇELERE UYMAYAN HEDEFLER 
SAPTAMAKLA TANINIYOR 
Buna karşılık, şimdiye kadar plan hedeflerine erişmekte büyük zorluklar çeken ve gerçeklere uymayan hedefler saptamakla tanınan Bulgaristan sanayi kalkınma hızının 1979'da yüzde 7, 7'den 7, 8'e çıkarmak istiyor. 
Avrupalı COMECON ülkelerinin 1979'da milli gelirde de bir düşüş beklediklerini bildiren Amerika'nın Sesi radyosu şöyle devam elti Doğu blokunda gayrisafi milli hasıla yerine kullanılan ve hesaplanış biçimi biraz farklı olan milli geliri artırmayı , az da olsa sadece Bulgaris- 


tan tasarlıyor.Çekoslavakya, Doğu Almanya, Romanya, Macaristan ve Polonya 1979 milli gelirinde, 1978'e 


kıyasla ortalama yüzde 1,1 oranında bir düşüş öngörüyorlar. 


FRANKFURTER ALLGEMEİNE GAZETESİNE GÖRE 


BLOKSUZ ÜLKELER TOPLANTISI HAVANA'DA YAPILMAYACAK 


© Küba, Vietnam ve Afganistan'ın bloksuzlukla bir ilgilerinin 


kalmaması “yeni bir saflaşma”ya yol açıyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Federal Almanya'da yayınlanan Frankfurter Allgemeine gazetesi, Belgrad'taki Yugoslav kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Bloksuz ülkeler hareketinde "yeni bir saflaşmanın" 


meydana geleceğini açıkladı. Frankfurter 


Allgemeine, "yeni saflaşmanın”, 


Küba, Vietnam Afganistan gibi Sovyet yanlısı ülkelerin bloksuzlukla bir ilgilerinin kalmaması nedeniyle olacağını belirtiyor. 

Frankfurter Allgemeine'nin haberi- ne göre, Eylül ayında Havana'da yapılması planlanan Bloksuz ülkeler kon- 


feransı, ya başka bir yerde ia 


yada yapılmayacak. 


Marsilyada anti-emperyalist hafta: 


“Yaşasın Demokratik Kamboçya” 


Aıx-en-Provence'de yapılan lantısına 200'ü aşkın insan katıldı 


Fransa'nın Aix-en Provence kentinde 1965 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen o"Anti-emperyalist" hafta bu yıl Demokratik Kambocya ile dayanışma şiarı altında yapıldı 

İki süper devlete karşı bağımsızlik ve demokrasi için mücadele eden ülkelerin öğrenci ve gençlik örgütlerinin, Fransız devrimcileri ile ortaklaşa düzenlediği hafta boyunca, Demokratik Kamboçya'daki direniş savaşı ile ilgili sürekli bir fotoğraf sergisi açıldı. Öte yandan her. ülkenin örgütü de kendi memleketindeki mücadele ile ilgili olarak bildiriler ve broşürler dağıttı. 

Anti-emperyalist Komite (CAI) adı altında 9 örgüt bir araya geldi. 
Üniversite çevresinde ve kent içinde yapılan propaganda çalışması,bildiri dağıtmak ve afiş yapıştırmak şeklinde 15 gün kadar sürdü. 

21 Şubat günü, kentin en büyük 
salonu olan Palais de Congres'de ya- ye toplantıya”200 kişinin üstünde ransız ve yabancı insan katıldı. 

Gabon Genel Öğrenci Derneği (AGEG), Komor Adaları Öğrenci 


“Demokratik 


Kamboçya ile dayanışma" top- 


ve Stajyerler Derneği (ASEC), Ma- 


dagaskarlı Öğrenciler Derneği (AEOM), Korsikalı Öğrenciler Birliği (CSC) Türkiyeli Devrimciler, Tunuslu İşçi (ML), Fransa ML Komünist Partisi, Fransa Komünistler Birliği (ML), Fransa Komünistler Örgütü (ML)'nin oluşturduğu Antiemperyalist Komite yayınladığı bildiride Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesini kınadı ve (Sovyetler Birliği'nin hegemonyacı faaliyetlerini teşhir etti. 


1944 yılında Naziler tarafından 
vurulan Ermeni asıllı derenişçi Manulyan'ın anısına her yıl düzenlenen 
21 Şubat Anti-emperyalist günde, 
yapılan toplantıda Vietnam saldırısını teşhir eden bir film gösterildi. Daha sonra söz alan Fransa'daki Yurtsever Kamboçyalılar Komitesinin bir sözcüsü direnme savaşının son durumu hakkında bilgiler verdi ve cephe- den gelen haberleri açıkladı. 

Kamboçyalı temsilcinin konuşma: sından sonra, Anti-emperyalist Komiteyi oluşturan örgütler, ülkelerinin dayanışma mesajlarını okudular. 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 

Orta Doğu Enformasyon Ajansının verdiği habere göre, KuzeyYemen askeri sözcüsü, Kuzey Yemen'e karşı saldırıya geçen Güney Yemen askerleri arasında Kübaların ve Etyopyalıların da yer aldıklarını bildirdi. 
Başkent Sana'da bir açıklama yapan Kuzey Yemen askeri sözcüsü, Güney Yemen birliklerinin tanklar ve roketlerle sivil merkezlere de saldırılarda bulunduğunu ve çok sayıda sivil insanın hayatını kaybettiğini söyledi. 

Bu arada Kuzey Yemen hükümeti tarafından yapılan bir açıklamada, Güney Yemen'in ateşkes kararını ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, Moskova yanlısı Aden yönetiminin bu tutumu kınandı. 

Bilindiği gibi, bir süre önce Güney Yemen Kuzey Yemen'e karşı bir saldırı başlatmış ve sınırı geçerek başkent Sana'ya 
120 kilometre kadar yaklaşmıştı. Ancak Suriye ve Irak'ın çabaları sonucu, Cumartesi günü ateş kes sağlanabilmişti. 

ARAP BİRLİĞİ 
ÖRGÜTÜ TOPLANDI 

Pazar günü Arap Birliği örgütüne üye ülkelerin dışişleri bakanları Kuveyt'te toplandılar, Genel Sekreter Mahmut Riyad'- ın açış konuşmasını yaptığı toplantıda, Kuzey 
Güney Yemen çatışması ele alındı. 


Sovyetler 
Birliği'nde 
Yüksek Meclis seçimleri yapıldı 


MOSKOVA 
160 milyon Sovyet 
vatandaşı dün sandık başma giderek SSCB Yüksek Sovyetler'inin Yüsek Meclis üyelerini belirlemek için oy kullandı. 5 
yılık bir süre için seçilen 500 milletvekili iki ay süren seçim kampanyasında propaganda faaliyetlerinde bulunmuşlardı 


Her seçim bölgesinde bir tek adayın bulunduğu bu oylama, Sovyetler Birliği "Komünist" Partisi nin sıkı bir denetimi altında geçiyor. Seçilmesi sözkonusu olan bütün adaylar bir süre önce Parti yönetimi tarafından açıklandı ve pusulalarına “Resmi aday" olarak geçirildi. 


General Şazli, 
Mısır halkını 
Sedat'a karşı ayaklanmaya çağırdı 


PARİS(AA) 


Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay eski 
Başkanı General Saadettin EşSazli .Mısır halkını "Mısır'a barış ve ekonomik gelişme getiremeyen Başkan Sedat'a karşı halk devrimini gerçekleştir - meye" çağırdı. 


General Şazlı, Paris'te Libya Haber Ajansı JA- 
NA'ya verdiği demeçte 
"Mısır Devlet Başkanının da tıpkı Şah gibi devrileceğine inandığını" söyledi. 


Şah'ın Sedat'tan daha güçlü olduğu halde kolaylıkla devrildiğini söyleyen Şazli şöyle dedi: "Mısır'ın siyonist düşma- nın, Güney Afraka'nın 
Umman Sultanlığının yanında yer aldığını ve Sahra halkının kendi geleceğini seçme hakkına karşı çıktığını görmek üzücüdür." 


Eski Genel Kurmay 
Başkanı Şazli, 1973 Ekim Savaşı sonunda Başkan Sedat tarafından görevinden alınmıştı. Sovyet vanlısı olarak tanınan General Sazlı bir süreden beri yurt dışında yaşıyor. 


(AydınlıkfI 


uzey Yemen e saldıran, 


Güney Yemen kuvvetlerinde Etyopyalı ve Kübalılar da var 


üney Yemen”in ateşkes kararını ihlal ettiği açıklandı 


e Arap Birliği örgütü, Kuveyt'te toplandı 


Alman yapımı Leopar—2 tankı 


B.ALMANYA ILE ABD 
ARASINDAKİ REKABET SONUÇLANDI 


Hollanda Batı Almanya'dan 
445 Leopar-2 tankı alıyor 


FRANKFURT (ÖZEL) 

Bonn'daki Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri sözcüsünün açıklamasına göre Hollanda Batı Al manya'dan 445 adet Dünyaca ünlü Leopar 2 tankı satın alacak. Kara Kuvvetleri sözcüsü Üsteğmen Warner Baach'in açıklamasına göre tank alınımına ilişkin karar Cuma günü Hollanda parlementosu tarafından alındı. Bilindiği gibi Hollanda parlementosu uzun zamandan beri Amerikan yapımı X M- 1 tipi tankla Alman yapımı Leopar-2 tipi tank arasında hangisinin alınacağı konusunda bir karara varamamıştı. 

Mühin Kraus-KAFFEİ ve Kiel MAK fabrikalarında üretilecek olan 445 adet Leopar-2 tankı 1982-86 arası Hollanda'ya teslim edilecek. 

Tanklarm toplam fiyatı konusunda bir açıklama yapan sözcü toplam fiyatın 1,5 milyar mark (yaklaşık 18 milyar lira) tutacağını belirtti. Hollanda hükümetine yakın kaynaklardan öğrenildiğine göre Hollarda parlementosu bu tutarı takas yoluyla ödenmesinden yana. Hollanda Kara Kuvvetlerinin Alman Leopar 1 tanklarıyla donatılmış olmasına rağmen, Leopar 1'in daha geliştirilmiş tipi olan Leopar-2 den almaları, Hollanda ordusunun daha güçlü hale gelmesini sağlayacak. Öte yandan diğer NATO ülkelerinden bazıları da Leopar tank çeşitlerinden almak için girişimlerde bulunacakları bildirildi. NATO ülkeleri içinde kuvvetli bir kara ordusu oluşturmak isteyen Hollanda'nın Avrupa'da bir Rus tehlikesine karşı bundan sonra daha dikkatli bir tavır alacağıda gelen haberler arasında. 


DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞINDAN 
Esas No: 1979/24 


Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Temyiz Komisyonu 7. Dairesinin 6. 9. 1974 gün ve 1974/1944 sayılı kararının bozulması dileğiyle İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi No: 43'de oturan Hamparsun Çolakkol varislerine karşı açılan davaya ait dilekçe davalıların adresrinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, davalıların son ilân tarihinden itibaren 15 günün bitiminde başlıyarak 30 gün içinde davaya ait dilekçeyi almak üzere Danıştay Onbirinci Daire Başkanlığına başvurmaları veya dilekçe kendilerine gönderilmek üzere açık adreslerini bildirmeleri aksi halde davanın incelenerek karara bağlanacağı hususu 
7201 sayılı tebligat konununun 28. maddesi 
hükmü gereğince tebliğ yerine geçmek üzere duyurulur. 
| (Basın: 12024 


- 256) 


TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 


1— Turhal Şeker Fabrikasından İstanbul Paşabahçe İspirto Fabrikasına taşınacak miktarı idare lehine opsiyon olarak %25 nisbetine kadar azalır-çoğalır (7500 tonu saf, 2400 tonu temizham ve 600 tonu kokulu olmak üzere) toplam 10500 ton İspirtonun samıçlı kamyonlarla nak- li işi, mevcut şartnamesine göre 12.3.1979 Pazartesi günü saat 10.30'da İstanbul-Cibali'deki Merkez Satınalma Komisyonunda pazarlıkla ihaleye çıkarılmıştır. 

2— İhaleye katılmak isteyenlerin şartname- nin 4, maddesinde istenilen belgeleri Cibali'deki 


Tekel Sözleşmeli ve Tarifeli Taşımalar Şubesi Müdürlüğüne bir dilekçe ekinde tevdi ederek (İhaleye Katılma Belgesi) almaları şarttır. Belge alamayanlar ihaleye katılamazlar. 


3 Şartnamesi İstanbul-Cibali'deki 
Satınalma Komisyonundan ve Turhal Tekel Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. 

4— Geçici ihalenin yapıldığı terihte ilgilisi bu işe ait damge vergisini İdare veznesine naklen yatıracaktır. 

5— İsteklilerin 929.250.- TL'lık geçici teminat makbuzu ve diğer gerekli belgeleri ile birlik te anılan gün. ve saatte Merkez Satınalma Komisyonuna Başvurmaları duyurulur. 

(Basın: 11846 - 255) 


EL İİLİRİR RL İL e ali 


5 Mart 1979 


ie 
TEN 


mışlardı. 


Oturdukları evler, yıkım sahasına alındığı için direnişe geçmişlerdi 


Belçika hükümeti, 
19 Türkiyeli aileyi Wiers'te 
sosyal konutlara 


yerleştirdi 


© Wiers Belediye Başkanı, işçi ailelerimiz için tanışma toplantısı düzenledi 


HADİ ULUENGİN 
BELÇİKA'DAN BİLL'İRİYOR 


Belçika'nın Mons kenti yakınlarındaki Hensies kasabasında Türkiyeli işçi ailelerinin oturdukları evlerin yıkım sahasına alınması üzerine başlatılan protestolardan sonra Belçika hükümeti direnişe geçen aileleri Wiers'teki sosyal ko- 


nutlara yerleştirdi. 


Türkiyeli işçilerin yeni evlere yerleştirilmesinden sonra Wiers Belediye Başkanı bir kaynaşma toplantısı düzenledi. Kaşnaşma toplantısı Türkiyeli ailelerle bölgede oturan Belçikalılar arasında dostça bir havada gerçekleşti. 

Toplantıda önce Türkiyeli işçi aileleri Wiers Belediye Meclisi üyeleriyle ve Belçikalılarla tanıştılar. Belediye Başkanı işçi ailelerimize "hoşgeldiniz"! konuşması yaptıktan sonra Türkiyeli işçiler de kendilerine gösterilen ilgiden 


dolayı teşekkür ettiler. 


İşçilerimize verilen sosyal konutlarda sıtak su ve garaj da bulunuyor. Kendileriyle görüştüğümüz Türkiyeli işçiler, yeni evlerinden memnun olduklarını ve her hakkın ancak mücadeleyle kazanılacağına bir kez daha inandıkları- 


nı belirttiler. 


Federal Almanya'daki yabancı işçi sayısında 


düşme oldu 


FEKANKFURT BÜROSU 

Federal Almanya'nın Nürnberg şehrindeki Federal Çalışma Dairesinin açıkladığına göre Batı Almanya'daki tüm yabancı işçi sayısında düşüş kaydedildi. Buna karşılık İtalya'dan gelen işçi sayısında devamlı bir artış olduğu bildirildi. Bilindiği gibi İtalya AET'ye tam üye bir ülke olması nedeniyle Almanya'ya çalışmak için gelen İtalyan işçilerine bir kısıtlama geti- 


rilmiyor. 


Çalışma Dairesinin son açıklamasına göre 
1977 ortalarından 1978 ortalarına kadar yabancı işçi siyisinda 19 bin 200'lük bir düşüş Böylece Almanya'da çalışan yabancı işçi sayısı 1,87 milyona indi. Bu sayıyla Almanya'daki tüm çalışanlardan yabancıların oluşturduğu oran %9,3'e düştü. 

Öte yandan yukarıda belirtilen süre içinde AET ülkelerine gelen işçilerin sayısı 7400 
daha arttı. Son istatistik rakamlara göre çalışan yabancı işçi sayısı su sekilde belirlendi. 
Türkler 514 bin 700'le en fazla yabancı işçi sayısını oluşturuyorlar. Bu rakam tüm yabancı işçilerin %28'ni meydana getiriyor. Yugoslavlar, 
369 bin 500'le %20'yi, İtalyanlar 288 bin 600' 
le W15'i, Yunanlılar 146 bin 800'le 78'i oluştu- 


oldu. 


ruyorlar. 


İN pm <A 


İşçilerimiz evlerine kavuşmak ıçin miting de yap- 


© "Bu gidiş, gidiş değildir, demokrasi rafa kaldırılmak isteniyor.Bunu görmemek için, kör olmak gerek” 


e Türk-İş 3. Bölge Başkanı, SSK” daki işçilerin memurlaştırılması çabasını da 


kınadı 


İZMİR (ÖZEL) 


Türk-İş 3. Bölge Tem silciliği ve bağlı sendikalar ülke ve sendikal sorunlarını görüşmek üzere önceki gün İzmir'de bir toplantı yaptılar. Toplantının başında basına açıklamalarda bulunan Türk- 
İş 3. Bölge Temsilcisi Ertuğrul Bulmamış, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi bunalım nedeniyle hükümetin ve muhalefetin kısır çekişmelere son vermesini istedi. 

Ertuğrul (o Bulmamış, ülkemizin "iflas etmiş ülkeler" arasına girmek üzere olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: 


“Ülkemiz bugün Cumhuriyet tarihinden bu yana genç Türk demokrasi - sinin en kritik ve en sancıh günlerini geçirmektedir. En çok dayanışma ve elbirliğine ihtiyaç duyulduğu bir dönemde iki siyasi parti yani CHP ve AP'nin salt kendi partilerinin geleceğine yönelik hesapları olması bu zıtlaşmanın en üzücü yanıdır. Korkumuz, demokrasimizin bu zıtlaşmaya tahammül edemeyeceği ve sosyal patlamaların ortaya çıkacağı yönündedir.” 


Ertuğrul Bulmamış, sözlerine devamla ülkemizdeki kardeş kavgasın- da siyasi partilerin rolünü vurguladı ve şöyle dedi: 


“Bir muhalefet görüyoruz. İlle de iktidarı düşürmek için insafsız eleştirilere başvuruyor. Bu çekişme tavandan tabana iniyor, kardeş kardeşe silah çekiyor. Arkadaş arkadaşa düşman oluyor ve sadece bir yılda 1300'ü aşkın yurttaşımız Siyasal cinayetlere kurban ediliyor. Bu gidiş gidiş değildir, bu çekişmenin sonu parlamentoya itimatsızlik, milletvekillerine iti- 


matsızlık, nihayet demokrasinin rafa kaldırılması hazırlığıdır, Bunu 


görmemek için ya şaşı ya da kör olmak gerekir." 


Türkiş 3. Bölge Temsilcisi Bulmamış, sendikal sorunlara dadeğindi ve özellikle SSK'daki işçilerin omemurlaştırılmasını kınadı. Her iktidarın SSK "larda toplu sözleşme döneminde masaya oturma- dan önce bir kısım işçiyi memurlaştırdığını söyledi. Bunun MC dönemindede şimdiki iktidar dö- 


Işçilerin yüzde 72'si greve “evet” dedi 


BELÇİKA'DA GENERAL MOTORS İŞÇİLERİBUGÜNGREVEGİDİYOR 


© Anvers'teki fabrikada 200'ün östünde Türkiyeli işçi çalışıyor 


ANVERS (ÖZEL) 

On bin kadar işçinin çalıştığı Anvers'teki General Motors Fabrikasında bugün greve gidilmesi bekleniyor. 200'ün üstünde Türkiyeli işçinin de çalıştığı fabrikada geçtiğimiz günlerde yapılan grev oylaması sonunda işçilerin yüzde 72'si greve evet dedi. 

Hıristiyan ve Sosyalist Sendikaların fabrika yönetiminden taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle greve gidilecek olan General Motors'dd' işverenden şu isteklerde bu- 


lunuluyor: 

“1. Saat ücretlerine 10 
F zam. 

2. İşyerinde beş yıl 
dan beri çalışanlara 24 
gün, on yıldan bu yana 
çalışanlara ise yıllık 26 
gün izin. 

3. 1979 yılından itibaren her yıl izin paralarına 8'er bin Frank zam yapılması. 

4.Bir hafta hastalık izni alanlara tam ücret ödenmesi. 

5. Haftada 36 saatlik iş günü ve 40 saat üzerinden ücret." 


Öte yandan General y 


Motors işvereninin sa- 


Muğla Emka direnişi bitti 


İZMİR (ÖZEL) 
Muğh'daki Emka İnşaat işyerinde 450 işçinin iki günlük toplu direnisi başarıyla sonuçlandı. İşveren Kaymakamaracılığıyla anlaşmaya razı oldu. 

İşyerinde direniş sırasında işçilerin şikayeti- 


ni dinleyen yetkililerin işverenden ücretleri ne- 


den ödemediğini 


sorması 


üzerine işverenin 


direniş yerinden kaçmak zorunda kaldığı ve daha sonra Kaymakam aracılığıyla anlaşmaya 


razıolduğu bildiriliyor 


Emka İnşaat işçilerinin ücretlerinin ödendiği ve diğer isteklerinin çözülmesi içinde işverenin teminat verdiği öğrenildi. 


dece saat ücretlerine zamma yanaştığı ve beş yıllık işçilere 1, on yıllık işçilere de 2 gün fazla izne razı olduğu bildiriliyor. Sendikaların diğer isteklerini ise reddediyor. 


neminde de değişmediği - ni ifade eden Bulmamış, işçilerin memurlaştırılma - sı işleminde sağlık işçile- 


rinde başarılı olunursa bunun diğer kamu kesimlerinde devam ettirileceğini belirtti 


Sunta Fabrikası işçilerinin grevi 45 gününü doldurdu. Patronun, grevde geçen sürelerin parasını ödemeye yanaşmaması grevin uzamasına yolaçıyor. İşçiler birlik halinde, tüm istekleri kabul edilene kadar grevi sürdüreceklerini belirti- 


yorlar. 


Sunta grevi 45. gününü doldururken, bir açıklama yapan ASIS Başkan Vekili Alev Ateş: 


"İşveren önce kabul ettiği koşullardan vazgeçmek istiyor” 


© Alev Ateş, işverenin ikramiye, yakacak ödeneği ve elbise-ayakkabı ödentisinde de bir geri dönüş içine 


girdiğini söyledi 
İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı Asis Sen- 


lifler ileri sürmeye başladığını bildirdi. Alev Ateş bu koşullarda Sunta işçi- 


dikası tarafından Sunta lerinin grevi sürdürecekle-Fabrikasında yürütülen rini belirtti. 
grev 45'inci gününü dol- Asis Genel Başkan 


durdu. Bu arada grevle ilgili bir açıklama yapan 
Asis Genel Başkan Vekili Alev Ateş, işverenin daha önce kabul ettiği sözleşme koşullarından vazgeçerek değişik tek- 


Vekili Alev Ateş açıklamasında şunları söyledi: 

“Grevimiz 1. ayını doldurduğu sırada işverenler isteklerimizi kabul ettiler ve 25.2.1979 Pazar günü yaptığımız top- 


Türk-İş ile ICFTU ‘nun ortaklaşa düzenlediği 


ENDÜSTRIYEL DEMOKRASI VE IŞÇILERIN YÖNETİME KATILMASI 


SEMİNERİ SONA ERDI 


ANKARA (AA) 

Türk - İş ile Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu İCFTU'nun ortaklaşa düzenledikleri "Endüstriyel demokrasi ve işçilerin yö- 


netime katılması semineri" sona erdi. 

Seminer sonunda bir rapor hazırlanarak bunun Türk - İş İcra Kuruluna sunulduğu bildirildi. Bu arada Türk ile hükür rasında önümüzdeki günlerde başlaması beklenen bu konudaki hazırlık çalışmalarına katılacak olan Hollanda Sosyal Bilimler Enstitüsü uzmanların- dan U. Kestler ve Dr. Mehmet Uça'da seminer çalışmalarına katılarak değerlendirme raporuna katkıda bulundular. 

Raporda, işçinin yönetime katılmasının esasları, yönetime katılmadan beklenen yararlar ve yönetime katılmada sendikaların etkinliklerini içeren konulara yer verildiği belirtildi. 


işçiler sendika değiştirmek için mücadele ediyorlardı 


AR-EV FABRİKASINDAN 
13 İŞÇİ ATILDI 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Topkapı'da kurulu Ar-Ev Fabrikasında çalışan işçilerden 13'ü, işyerinde yetkili olan Otometal - İş Sendikasınistifa ederek İleri Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle patron tarafından işten atıldılar. 
Alüminyum doğrama işlerinin yapılişçinin çalıştığı Fabrikasında işçiler geçen yıl da İleri Maden - İş Sendikasında örgütlenmişler fakat patron 17 işçiyi işten atarak Otometal - İş adlı Sendikayı işyerine getirmişti. Bu arada işten atılan işçiler 2 ay direniş yapmışlardı 


dan 


dığı ve 60 


Geçen yıl Ötomet nın işyeri: p eş m dar nra, bir süre yeniden İleri Maden - İş'te 


meye başladılar. Bunun üzerine patron 


13 işçiyi daha işten attı, 


Gazetemize bir açıklama yapan Ar-Ev işçileri, mevcut, toplusözleşmenin bile uygulanmadığını belirterek, işyerindeki çalışma şartları hakkında şun- 


Maden -İş ları söylediler, 


“Işyerinde dumandan zehirleniyoruz. Havalandırma tertibatı yok. Bu kışta soğukta çalışıyoruz. Çöp taşınmakta kullanılan araba, aynı zamanda servis için kullanılıyor. Paslı bidonlar- dan su içiyoruz. Fabrikada 1 işçiyi her işte kullanıyorlar. Acemi işçiyi prese veriyorlar, parmaklarını koparıp gidiyor." 


Ar-Ev 


ISi jte i asma Vazıl bir açıl 

imzala- ıma I tad Sendika 

i] işçiler i Ş vi çilerir hakları 

ç jzgürlüğüne saygı 

göstermeye, işyerinde iş huzurunu sağlamaya davet ediyoruz" dedi. 


örgütlen 


işçi:sendika 
Türk-İş Üçüncü Bölge Başkanı Ertuğrul Bulmamış: 


"İktidar ve muhalefet, kısır çekişmelere son vermelidir” 


Türk-İş 3. Bölge Başkanı 
E, Bulmamış. 


greve gidiyor 


lantıda da işverenlerle sözleşme imzalamak üzere bir araya geldik. Ancak işverenler bugüne kadar verdiklerinden de vazgeçen bir teklifle karşımıza çıktılar." 

Alev Ateş işverenin ikramiye, yakacak ödeneği ve elbise ayakkabı ödentisi gibi konularda bir geri dönüş içine girdiğini kaydetti. Ates, bu maddelerden geriye dönüşü kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirterek, grevde geçen sürelerin ödenmesi konusunda de ısrarlı olduklarını sözlerine ekledi. 

SUNTA İŞVERENİNİN 
“İŞÇİLERE 
GÖNDERDİĞİ 
AÇIKLAMA 

Öte yandan Sunta 
Fabrikası işvereni de işçilere Asis Sendikası ile aralarındaki sözleşme görüşmelerinde "saat ücreti, ikramiye sayısı, bayram harçlığı ve gece zammı" konularında anlaşma sağlandığını ancak sendika- nın bilinmeyen bir nedenle greve çıktığını ileri süren bir açıklama gönderdi. 

İşveren açıklamasında ayrıca grevde geçen sürelerin ödenmesi isteğini "tamamen haksız bir talep" olarak niteledi. 


Adana'da fırın işçileri 


ADANA (OZEL) 

Fırın sahipleri ile fırınlarda çalışan işçilerin bağlı bulundukları Tek 
Gıda -İş Sendikası arasında uzun' süredir devam eden sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanınca işçilerin grev yapma hakkı doğdu. 

Sendika ile 80'ini., üstündedi fırın sahibi arasında devam eden mücadele uzlaştırma kruluna , gelmiş, 2 Mart günü Bök ge Çlaşma Müdürlüğünde toplanan uzlaştırma kurulu toplantısında çözüme bağlanması kararlaştı- 


rılmıştı. 
Fırın sahiplerinin bu toplantıya (o katılmaması 


sonucu işçilerin greve git- ne hakkı doğdu. Sendika yetkilileri önümüzdeki günlerde yasal sürenin dolmasından sonra greve çıkacaklarını açıkladılar. 


YUSUF ÇELİK 

Sütlüce Canlı Hayvan Borsasında dönen dolapların baş aktörleri komisyonculardır. Birinci komisyoncu, o üreticilerle, toptancı kasap komisyoncusu arasnda araalk yapar. Bu aracı komisyoncular, toptanc. 
kasaplarla birlikte nereye ne kadar et satacaklarını bilirler, kendilerin- den et alan kasap sayısını ve ortalama olarak haftalık tüketilecek et ihtiyacını bilirler. Aracı ko- 


misyoncuların Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde adamları vardır. 


Bunlara celep denir. Celepler köylüler arasnda komisyoncuların ismini duyururlar, Komisyoncu! 
lar gidecek et miktarı kadar et istemezler, celeplere haber gönderip her bölgede gidecek et miktarından fazla hayvan getirtmeye çalışırlar, hayvan üreticileri ise celeplere kanıp, malın iyi fiyatla gideceğine inandıklarından alıp mallarını borsaya getirirler” Ama İstanbul'a geldiklerinde aracı komisyoncu köylülere "valla"'der bu hafta çok mal geldi, ne yapalım toptancı kasap sizin istediğiniz fiyatla almıyor.” 

ÜÇTANE YOL VAR 


Köylüler için üçtane çıkış yolu var, ya bu mallarını tekrar getirdiği gibi 5-6 bin lira verip geri götürecek ya komisyoncu- nun istediği fiyata yok pahasına satacak, ya da "belki mal az gelir de, benim malım da emeğinin karşılığında satılır umuduyla bir iki hafta bekleyecek. İşte malının yok pahasına satılmasını İstemeyip de, bu umutla bekleyen Ahmet Dikici şunları söylüyor. "Konya Ereğlisi, Ayrancı bucağındanım. 130 tane koyun getirdim. Malımızı geri götüremeyiz çünkü, zaten besleyemediğimiz 
için getirdik, üstelik 6 


DOÇENT DOKTOR SADI ANAL: 


"Türkiye'de yanlış hayvancılık politikası 


devam etmektedir” 
dedi 


İZMİR (AA) 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doçent Doktor Sadi Aral, “Türkiye'de uygulanmakta olan yanlış genel ekonomi politikaları yanında yanlış tarım ve hayvancılık (o politikaları 
da devam etmektedir. 45 
milyon insanım tüketim 
maddesi olan et için 2 
milyar liralık destek fonu sağlanmaktadır" dedi. 


Doçent Doktor, "dördüncü beş yıllık plan döneminde 350 bintonet, 
100 bin ton süt, 25 bin 
ton yumurta açığı ile karşı karşıya kalacağız" dedi. 

Doçent Doktor Sadi 
Aral, dün İzmir Bölgesi Veteriner Hekimleri toplantısında yaptığı konuşmada ayrıca yem açığının 5 milyon tona ulaştığını açıkladı. 

Hayvancılık sektöründe planlı dönemlerin, plan öncesi dönemlere oranla hissedilir bir gelişme göstermediğini örneklerle anlatan Aral, hayvan yemi açığının ulusal ekonomide hayvansal üretimde meydana getirdiği kaybın cari fiyatlarla 
100 milyar Türk lirasına 
ulaştığını da söyledi. 


Koyununu yok pahasına kaptırmamak için bekleyen köylüler hayvanları çalınmasın diye geceleri tilki uykusuna yatarlar. 


SÜTLÜCE CANLI HAYVAN BORSASINDA DÖNEN DOLAPLAR 


Et fiyatlarının belirlendiği borsada hayvanlar telef olur, köpekler üşüşür başına, kasapta 120 
ila 150 lira arasında satılan et, köpeklere ziyafet olur. 


bin lira yol parası verdik, tekrar bu parayi veremeyiz. Bize haber gönderdiler malın kilosunu 70 liradan alınacağını söylediler. Şimdi de komisvoncular 70 liradan diretmeyin 45-50 lira iyidir" diyorlar, biz bu fiyatla satarsak yol parasını ve diğer masraflarını bile kurtaramayız”. 

Yaşlı bir köylü şöyle söylüyor. 'Benim adım Hidayet Karagöz. Konya' 
nın İlgin Kasabasındanım. 
130 tane koyun getirdim. 
bir haftadan beri buradayım. “Yeni kurulan borsa binası personeli grevde olduğu için, bu eski bina- da rezil olduk, yatacak yerimiz yok , koyunlarımız çalınıyor, burada her şey pahalı, bir ufak tahta 
Oluğu bir günlüğüne 150 
liraya kiraya veriyorlar. 
Bir çuval saman 50,60 lira, her gün hayvan başına 15 lira borsa parası, bunun üzerine çoban pa- 


rası, kahya parası bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de hayvanlarımız çalınıyor, günde en az 3-4 tane kayboluyor, bu eski borsada ışık da yok, ağıllarda iki karı$ pislik var kimse temizlemiyor, bir cok hayvanımız öldü," 
i CELEP, 
KOMİSYONCU BİZİ 
KANDIRIYOR 
BİZ DE KÖYLÜYÜ" 
DİYOR 
„ Celep Çetin Yalçın köylülerin söylediği doğru, Komisyoncular bizi kandırıyor, bizde emekçi köylüleri (o kandırıyoruz, aslında bizim bir suçumuz yok, komisyoncular bize telefon ediyor, mal yok mal getirin diyor, bizde köylülere söylüyoruz, köylülerle birlikte buraya geliyoruz dedikleri fiyata almıyorlar, biz yalancı çıkıyoruz" diyor. 
KANTARLAR YANLIŞ 
/TARTIYOR 
Sonunda bazı köylüler 


mallarını komisyoncule rın istediği fiyata satm: 
ya razı oluyorlar. Mallar nı satarken, %4 komi: 
yon parası, hayvan ba: 
15 lira borsa parası, % 
Ajan (Komisyoncularl köylüler arasında para he sabı yapma, fatura kesm işleriyle uğraşır) paras 
%1 Çoban ve Kahya pi rası verdiği yetmiyo! 
muş gibi birde tartı içir de hile yapılır. Memlk kette tartıp getirdiğimi hayvanlar bunların kar tarlarında eksik çıkıyor diyor köylüler. 

Komisyoncular k€ yunları yok pahasına e de ederken bu sefer d kasaplara "bu hafta ço az mal geldi, mal vol tur” diyerek etin fiyatl: rını yükseltirler. Tabii ki saplar da bu fazlalığı ha kın üstüne yıkar. Yani b komisyoncular et piyas: 
sını istediği gibi düşür bilir istediği gibi yükse tebilirler. 


istanbul’ da son bir hafta içinde 63 kişi 


İSTANBUL(AA) 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, son bir hafta içinde toplam 63 .kişinin gözaltına alındığı ve Sıkıyönetim Askeri Savcılığına sevkedildiği bildirildi. 


Gözaltına alınan 63' 


gözaltına alındı 


kişiden 38'i sıkıyönetim yasaklarına aykırı hareketten, altı kişi öğrenim özgürlüğünü engellemekten, beş kişi emniyet muhafaza kuvvetlerine mukavemetten, sekiz kişi yasalara aykırı silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan, iki kişi silah- 


lı gasptan, üç kişi ölü le tehditten ve bir kişi « ölüme sebebiyetten dol yı askeri savcılığa sevk dildiler. Bunlardan sel zinin siyasi amaçlı old ğu saptandı. 

Gözaltına alınan € kişiden 31'i daha son tutuklandı. 


Prof. Bahri Savcı, “Sıkıyönetimden, Başbakan 


ANKARA (THA) 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku Öğ - retim Üyesi Prof. Bahri Savcı, sıkıyönetim ve eşgüdüm uygulaması üzerindeki tartışmaları eleştirdi ye sıkıyönetim uygulamasının yönetim dışında olmadığını söyledi, 
Prof. Bahri Savcı, "'Sıkıvönetim yasasının açık 


Hareket halindeki trene binmek isteyen çocuk öldü 


Mamak'dan Kayaş'a gitmekte olan banliyö trenine binmek isteyen Coşkun Arıcı dengesini kaybederek vagonların arasına düştü. Olay sırasında çeşitli yerleri parçalanan Arıcı kurtarılamadı. 


LA e sorumludur” dedi maddelerine göre, sıkıyönetim komutanlarına çok büyük yetkiler verildiğini, fakat bu yetkilerin genel idarenin ve yürütmenin içinde ele alınması gerektiğini"' kaydetti. 

SIKIYÖNETİMDEN 
BAŞBAKAN 
SORUMLUDUR 


Prof. Bahri Savcı, da- 


ha sonra, tüm yürütme yönetim eylemlerin sıkıyönetim eylemli dahil, Başbakanın soru! 
luluğunda olduğunu ii de etti, Savcı, bunu sıkiyönetim omakamla nın nerede, ne zaman, boyutta hangi eyle alacaklarına müdahale dilmesi anlamına gelen yeceğini belirtti. 


HARITA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASININ YENI YÖNETİM! BELİRLENDİ 


ANKARA (ÖZE! 


TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda Kongresi dün çalışmalarını tamamladı. Yeni seçile yönetim kurulu üç üyenin değişmesiyle eski yöneti! 


yeniden görevlendirildi 


Yönetim kurulunda 5 Kurtuluşi taraftarı, 1 TİP ve TEP taraftarı bulunuyor. Yonetim Kurulu üyel şu isimlerden oluşuyor: Celal Beşiktepe, Aslan Ab noz, M.Ali Alganca, Yücel Köksal, HFatih Yılma Abdullah Nejat Çallı ve Ceyhan Tokmak. 


, 


y 


ALMAN 


ANKARA (AA) 


Ankara'daki temaslarını tamamlayan Federal Almanya Meclisi İşgücü ve Sosyal Düzen Komitesi üyesi 
5 parlamenterden oluşan Heyete Başkanlık eden Alman Milletvekili Adolf Müller-Remscheid A.A'ya verdiği demeçte "Federal Almanya'daki işçi çocuklarının sorunlarının had safhaya geldiğini" söyledi. 


Müller -Remscheid: "Federal Almanya'daki işçi çocuklarının birçok konuda eksik yetiştiklerini, Türkiye" ye yaptıkları bu ziyaretin amacının, sözkonusu sorunların çözümüne iliş - kin esâsları saptamak olduğunu" bildirdi. 


Türk işçi çocuklarının Federal Alzaanya'da uyum içinde bir yaşam sür- 
'dürmeleri için, Alman eğitim sistemi ile eğitilmeletinin yararlı olacağını öne süren Müller-Re mscheid, Türk velilerinin çocuklarını Alman okulları- na göndermemekte israr ettiklerini, bunun da olumsuz sonuçlar doğurduğunu kaydetti. 


1978'de akaryakıt 
1 milyar 332 milyon dolar ödendi 


HABER MERKEZİ 
Türkiye'nin geçtiğimiz yıl akaryakıt ithali için 1 milyar 332 milyon 661 bin dolar ödediği öğrenildi. Bu yılın Ocak ayında ise sadece 
fuel-oil ithalatı için 14 
milyon 600 bin dolar ödendiği açıklandı. 
Alınan bilgelere göre, geçen yıl 10 milyon 


734 ton 


Tercüman gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, dünkü yazısında Türk-Yunan dostluğunu ele alarak, iki ülkenin aralarındaki dostluğu neden güçlendirmesi gerektiğini dünyada vé bölgemizde gelişen olayları tahlil ederek anlatıyor. Ilıcak, yazısında şunları belirtiyor: 


Bir zamanlar dünya kamuoyunun gözleri Türk-Yunan ilişkilerine, Kıbrıs'a çevrilmişti. Orta Şark ve Güney-Doğu Asya'daki hadiseler, dikkatleri başka istikamede kaydırdı. Aynı zamanda, bilhassa İran'daki gelişmeler Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin bir an evvel giderilmesi lüzumunu artırdı. İki ülke, kendilerini bekleyen muhtemel tehlikeler karşısında, her zamankinden daha yakın bir işbirliğine ihtiyaç duyuyor. Batı ise, Türk-Yunan dostluğunun pekişmesine, böylece NATO'nun Güney-Doğu kanadının takviyesine her günkünden daha fazla istekli... 

Karamanlis, Türk gazetecilerinin Yunanistan'ı ziyareti esnasında, bölgemizdeki ağır şartlara ve hassas dengeye işaretle, iki ülkenin menfaatinin birlikte hareket etmek olduğunu belirtmişti. 

Türkiye ve Yunanistan arasındaki kısır çekişmenin devamı, her iki millete de sadece zarar verir. Hele bu sürtüşme, bazı dahili ve harici kışkırtmalarla silahlı bir çatışmaya dönüşürse, memleketlerimiz, tarifi imkansız bir perişanlığa ve sefalete sürüklenir. 

SOVYETLER BİRLİĞİ 

Batı ve Güneyr-Batısında NATO ile, Doğusunda Çin-Japon-Amerikan ittifakı ile sıkıştırıldığını hisseden Sovyetler Birliği en zayıf noktalar- da yeni mevziler ele geçirmeye uğraşacak ve bu yöndeki gayretlerini hızlandıracaktır. Çin'in Vietnam'ın içlerine kadar girmesi karşısında, Rusya'nın mutlaka bir tepkisi olacaktır. Ama bu tepki, doğrudan doğruya Çin'e silahla mukabele şekline bürünmeyebilir. AP Senatörü Kamran İnan'ın Yunanlı gazetecilere söylediği gibi "Çin öyle büyük ve öylesine tuzaklarla dolu bir denizdir ki, bu denizde yüzmeye başlamadan önce Sov-. 
yetler Birliği'nin iyicelüşünmesi gerekir", Hem, Çin ile bir silahlı çatışma, devin elinden kurtulmak için müsait bir zemin arayan peyk devletlere, arzuladıkları imkanı hazırlayacaktır. 
"Cüce" Teng'in bu hesapları yaparak Vietnam'a saldırdığını düşünüyoruz. 

Brejnev, Çin'e doğrudan doğruya hücum emri vermeyecek kadar temkinli olabilir ama, bunu telafi için zayıf noktaları ele geçirme gayretlerini artıracaktır. Batıyı, "Aşil topuğu"'ndan vurmaya çalışacaktır. 

ZAYIF HALKALAR 

Bir yandan İran'a "Tudeh Partisi" ve silahlı yan örgütü "Halkın Fedaileri" yoluyla hakim olmaya çabalarken, tıpkı 1945-46'lardaki gibi, bağımsız Kürt ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin kurulması için teşebbüse geçmiştir. Maksat batının gelişmiş ülkelerinin petrol damarlarını kesmek, sanayiini çökertmektir. Çünkü batı blokunu, demirperde ülkeleri karşısında asıl güçlü kılan, ileri teknolojisi ve maddi zenginlikleridir. 

Zayıf bir hükümetle ekonomik ve siyasi meselelerine çare bulamayan "hasta" Türkiye, hiç şüphesiz Sov- 


762 bin ton ham petrol 
ithal edildi. Ham petrol ithali karşılığında ödenen döviz miktarı ise 1 milyar 
43 milyon doları buldu. 

1979 yılında, 
petrolün dışında 217 bin benzin ve 
513 bin 902 ton motorin ithalatı da yapıldı. 
Behzin ithaline 35 milyor 625 bin dolar, moto- 


E E rABAYINDAN SEÇMELER 


Tercüman © NEDEN TORK.YUNAN DOSTLUĞU? 


İKİNCİ AMAÇ 


Heyet Baskanı Müller, Remscheid. 
Türk vetkilileri ve Parlamenterleri ile yapılan görüşmelerin ikinci ağırlık noktasını Türk işçi çocuklarının Türkiye'ye dönmeleri halinde Türk ekonomisine nasıl bir uyum sağlayacakları ve katkılarının neler olacağı konusunu oluşturduğunu bildirdi, "şayet işçi çocuklarının Alman eğitim sistemi ile eğitilmelerine anlayış gösterilirse, bu uyum zor olmayacaktır" şeklinde konuştu. 

GÖRÜŞMELER YARARLIOLDU 

Alman Parlamento Heyeti Başkanı daha sonra şunları söyledi. "Alman eğitim sistemiyle yetiştirilmiş Türk işçi çocuklarının Türkiye'ye dönerek Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulmuş büyük bir şirkette başarılı çalışmalar yaptıklarını gördük, Federal Almanya'ya dönüşümüzde, Türk Bakan ve Parlamenterlerle yaptığımız görüşmeleri değerlendireceğiz. Türk işçi çocuklarının sorunlarını en iyi şekilde çözceceğimize inanıyoruz. 
Görüşmelerimiz yararlı ve olumlu olmuştur." 


rin ithaline 190 milyon dolar ödendi. 

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliği'nin rakamlarına göre, fuel-oil'e 54 milyon 
956 bin dolar, makina 
yağlarına ise 8 milyon 
472 bin dolarlık ödeme 
yapıldı. 

Bu arada 1979 yılının 
Ocak ayında ithal edilen 


ham 


yetler Birliği'nin gözünde cazip hedeflerden biridir. 1945'te, Kars ve Ardahan'ı isteyerek Türk-Sovyet Saldırmazlık Paktını tek taraflı ihlal eden Stalin'in mütecaviz politikası, yerini, artık güleryüzlü, sinsi bir yayılma siyasetine bırakmıştır. 
Sovyetler Birliği için yumuşama ideolojik mücadelenin sona erdiği anlamına gelmez. Yumuşama, Batıyı derin bir uyuşukluğa iterken Sovyetler Birliği askeri gücünü takviye etmekte, bir yandan da ülkeleri Sırayla ağına düşürmektedir. Son yıllarda Angola, Etyopya, Güney Yemen veAfganistan'daki gelişmeleri. 
bu "Sessiz ve derinden" gidişin örnekleri olarak belirtebiliriz. 

Batı'ya iyi bir "ders vermek", kendisini çevreleyen ittifaklar zincirinden bazı halkalar koparmakla mümkündür. İlk önce en yakın ve en zayıf halkalara el atacaktır. 


Komünist ideoloji her türlü mahrumiyeti, gayrimemnuniyeti sömürerek gelişir. Refah getirmez ama “Alisin Harikalar Diyarı"nı vaad eder. Bu yüzden, geri kalmış fakir ülkelerde yayılma şansı daha yüksektir. Türkiye komünizm tehlikesinden, fakirlik kefenini yırtarak ancak kurtulabilir. Bugün, çok yüksek oranlara çıkmış bir enflasyon hızıyla, sırtımıza binmiş siyasi ve ekonomik meselelerle bu kefeni yırtmak bir yana, iyice mezara gömülmek üzereyiz. 


Türkiye'de kamuoyu, bu yüzden harici meselelerle fazla ilgili değildir. 
Halk, ekmek derdine düşmüştür. 
Bu ortam Ecevit'in ellerini dış politikada serbest bırakmıştır. Yunanistanla anlaşma yolunda atacağı bir adımı, muhalefet de fazla istismar etmeyecektir. Çünkü üzerinde konuşulacak ve vatandaşı ilgilendiren çok başka problemler mevcuttur.. 

NEDEN ANLAŞMAZLIK 
SÜRÜYOR? 

Türkiye ve Yunanistan, neden anlaşmazlıklarına bir çare bulamiyorlar? Çeşitli sebepleri gelişigüzel sıralayalım: 

Yunanistan, Türkiye'nin zaaf içinde bulunmasından bilistifade, bazı önemli tavizler kopartmak isteyebilir. Yunan kamuoyunun bu meselelere bizden daha fazla ilgi göstermesi de, Karamanlis'in adımlarını zorlaştıran bir etken, Üstelik muhalefet lideri Papandreu, Başbakan'a "Yunanistan'ı sattı" diyebilmek için fırsat kollamaktadır... Türkiye açısından ise, hükümetin parlamentoda dayandığı zayıf ekseriyet, Ecevit'i her adımında çekingen yapmıştır. İktidarın altın- dan zemin kaydıkça, endişeler yogunlaşmıştır. 

Buna mukabil, menfileri dengeleyecek müsbet noktalar mevcut : Karamanlis'in, ülkedeki geniş prestiji, etkili kişiliği, meclisdeki rahat çoğunluğu, onu tenkidlerden kolay kolay yıpranmayacak ve yılmayacak bir seviyeye çıkartmıştır. Dünya'daki son gelişmeler, Türk-Yunan dostluğuna duyulan ihtiyacı artırmıştır. 

Her iki ülke için küçük hesaplar- dan kurtulma ve kendilerini saran tehlikelere beraberce karşı koyma zamanı gelmiştir. 

Türkiye ve Yunanistan arasında açacak birkaç çiçek, dünyaya baharı getirmese bile, hiç değilse kışın ayazından bizleri koruyacak bir dostluk örtüsünün ilk ilmiklerini oluşturabilir. 


ithali için 


Güçsavaş, IMF'yi devalüasyon koşulundan vazgeçirmeye çalışacak 


© Yüksek düzeydeki heyet, IMF ile anlaşmazlığı 


ANKARA (ÖZEL) 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile dört ayı aşkın bir süredir çıkmaza giren ilişkileri yeniden canlandırmak için görüşmeler yapmak üzere Maliye Bakanlığı Müsteşarı Vural Güçsavaş Başkanlığındaki bir heyet,dün sabah ABD'ye gitti. Hazine Genel Müdür yardım cılarından Tunç Bilget, Merkez Bankasından İsmail Aydınoğlu'nun da bulunduğu heyet IMF ile Türkiye arasındaki sorunları bütünüyle gözden geçirecek. Bu görüşmeler sonunda Türkiye nin IMF ye yeni bir "İyi Niyet Mektubu" vererek önümüzdeki bir yıl içinde iziemeyi düşündüğü eko- 


-nomi politika hakkında 


açıklamalar yapması bekleniyor. 
IMF bir yılı aşkın bir 


fuel-oilin geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 508 oranında bir artış kaydettiği öğrenildi. Geçen yıla oranla, miktar ve fiyat olarak büyük artış gösteren bu yılki rakamların özellikle sanayi kesiminde fuel-oil kullanılmasından doğdugu belirtildi. 


ADANA'DA 
AKARYAKIT 
DAĞITIMI 
KURALLARA 
BAĞLANDI 


Öte yandan Adana' 
da ekim. mevsimine girilmesi üzerine üreticilerin sıkıntı çekmesini önlemek amacıyla, akaryakıt dağıtımı valilikçe kurallara bağlandı. Vali Aydemir Ceylan imzasıyla dağıtılan açıklamada şöyle denildi: 


“Dünyadaki genel akaryakıt buhranına rağmen, ülkemizdeki bu darlığın önemli ölçüde dağıtım ve tüketimdeki aksaklıklardan ve bazı aşırı kazanç peşinde olan kişilerden kaynaklandığı belirlenmiştir." 


Valilik Adana'da satılan petrolün-il dışına çıkartılmasının, dolum tesislerinde bayii tahsis edilen akaryakıt faturalarının bu bayiye getirilmesi ve satışın parakende olarak yapılmasmm şart olduğu, hiç bir müşterinin akaryakıtının yanında başka bir mal almaya zorlanamayacağı, bayilerin akaryakıtların fiyatlarını kolayca gőrülebilecek şekilde duvarlara yazacakları, bu kurallara uymayan 


bayilerin kapatılacağı, sahip ve sorumluları hakkında yasal işlem 


yapılacağı ve ortaklığının iptal edileceğini söyledi. 


Hilmi İşgüzar, 
Avrupa Sosyal 
Güvenlik Bakanları Toplantısına katılacak 


ANKARA(AA) 


Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, Avrupa Sosyal Güvenlik Bakanlarının bugün başlayacak toplantısına katılmak üzere dün Fransa'ya gitti. 

Haraketinden önce bir demeç veren Hilmi İşgü- | zar, Strasbourg'da yapılacak toplantıda sosyal güvenlik, finansman işleri ile sağlık yatırımlarının karşılıklı etkilerinin çeşitli politik yönleri üzerinde durulacağını belirtti. 


İşgüzar, bu gezisi sırasında Avrupa'da çalşan Türk işçilerinin sorunları konusunda incelemeler yapacağını da söyledi. İşgüzar, yurt dışındaki. işçilerin çalışma sürelerinin emeklilikle - rine sayılmasının gerçekleştiğini, 500 bin başvuru olacağının beklenirken şimdiye kadar 15 bin işçinin başvurduğunu ifade etti. İşgüzar, bu konuyla ilgili olarak Hollanda, İsviçre ve Almanya' 
da çalışan işçilerimizle toplantılar yapacağını da söyledi. 


çözmeye çalışacak 


© Türkiye, IMF' ye yeni bir "niyet mektubu" sunacak © MF ile anlaşma sağlanabilirse, yabancı bankalarla 


borç erteleme anlaşmaları derhal imzalanacak 


© Acil Yardım Fonuna katılacak ülkeler, AET ve bütün yabancı mali çevreler IMF ile yapılacak görüşmelere büyük önem veriyor 


süredir devam eden eski "Niyet Mektubu" uyarınca Türkiye'den büyük bir devalüasyon yapmasını, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin hazineye yük olmaktan çıkarılmasını, yabancı sermayeye yeni 


bazı 


IZMIR TICARET BORSASI BAŞKANI HASAN GÜVEN: 


"1978'de toptan eşya fiyatları yüzde 51 arttı” 


İZMİR (AA) 
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Hasan Güven, Türkiye'nin insanların enflasyon içinde yaşamaı öğrenmek zorunda oldğu bir ülke haline geldiğini söyledi. 


recektir. 


Hasan Güven, toptan eşya fiyatlarının birinci beş yıllık plan döneminde yüzde 5,7,ikinci plan döneminde yüzde 12, üçüncü plan döneminde yüzde 20,2 oranında artiş göstermesine karşın, bu oranın 1978 yılında yüzde 51'e yükseldiğini belirtti. 

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Güven, Türk ekonomisine yeni bir istikrar politikasının uygulanmasının zorunluluk halini aldığını da vurguladı. Güven, cumhuriyetin ekonomik felsefesin- de devletçiliğin bir amaç değil, daha liberal ve dinamik bir ekonomiye geçiş için araç kabul edilmesi gerektiğini de savundu 


Üstündağ: 
"Bugünkü durum, 
Demirel yönetiminin uygulamalarının sonucudur” 


ANKARA(THA) 


CHP Genel Sekreteri Üstündağ, Demirel'in önceki günkü basın toplantısındaki o sözlerini resi, "Türk toplumu Demirel yönetimin- den kurtarılmıştır. Onun yanlış uygulamalırının bir sonucu olan bu günkü sıkıntılardan da kurtarılacaktir" şeklinde konuştu. 


Mustafa Üstündağ, dün verdiği demeçte, şu görüşleri savundu: “1975'te hazinemizde, devraldığı 2 milyar dolarlık dövizi kısa süre- e tüketen sayın Demirel, DÇM gibi en sakat yollardan borçlanmalara girmis, ülkemizi, faizinin bile altın- an kalkamayacağı, 13 milyar dolara yakın borca sokmuştur. Türkiye nin Cumhuriyet tarihi boyunca sağangi dış itibarını, mali itibarını yemiş bitirmiştir." 


kolaylıklar sağlan - masını istiyor. 

Güçsavaş Başkanlığın- daki heyet, IMF yetkililerine Türkiye'nin almak - ta olduğu tedbirleri, bu arada KİT ürünlerine yapılacak zamları, enerji tü- 


liştirilmesi 


ketimini sınırlamak için planlanan önlemleri an latacak. 

Bu önerilerin IMF tarafından olumlu karşılanması esas tartışmanın devalüasyon üzerinde olacağı kanaatini güçlen 


BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇETİN BUGÜN BULGARİSTAN'A GİDİYOR 


ANKARA (AA) 


Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, bugün Bulga - ristan Başbakan Yardımcısı Lukanov ile görüşmek üzere Sofya'ya gidiyor. 

Sofya'dan Filibe'ye geçecek olan Çetin, burada Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Lukanov ile ikili ekonomik ilişkileri gözden geçirecektir. 

Çetin-Lukanov görüşmesinde, iki ülke arasında "bir süre önce imzalanan ekonomik işbirliği protokolu'nun işlerliği üzerinde durulacağı öğrenildi. Bu arada görüşmelerde, Türk Bulgar enerji değişimi konusunun da ele alınması bekleniyor. 

Başbakan yardımcısı Çetin'in ziyareti bir gün sü- 


İŞLETMELER BAKANI BULUTOĞLU BANGLADEŞ'TE 


ANKARA(ÖZEL) 


İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, Bangladeş ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ge - konularında görüşmeler bugün Bangladeş'e gidiyor, 

* Görüşmelerde Türkiye'nin Bangladeş'e, petrol arama, proje ve mühendislik konularında teknik yardım yapması ile iki ülke arasında karşılıklı telekomünikasyon sistemi kurulması, deniz ulaşımının geliştirilmesi konuları üzerinde durulacak. 

Görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin Bangladeş'e Teks til ürünleri ve vagon ihraç etmesi ile bu ülkede bir vagon tamir atölyesi kurulması konuları da ele alınacak. 

Türk heyeti ile Bangladeş yetkilileri arasında yapılacak görüşmelerde İstanbul'da bir jüt pazarlama merkezi kurulması ile iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konuları da yer alıyor. 

İşletmeler Bakanı ile birlikte Bangladeş'e gidecek heyette Dışişleri, Ticaret, Maliye Bakanlıkları ile Merkez Bankası yetkilileri bulunuyor. 

Görüşmelerde Türkiye ile Bangladeş arasında bir Karma Ekonomik Komite'nin oluşturulması ve yeni bir ticaret anlaşması imzalanması bekleniyor. 


yapmak üzere 


AP Genel Sekreteri 
Bayar, milletin bir yıl öncesini 

mumla arar hale 

geldiğini ileri sürdü ANKARA) 


AP Genel Sekreteri Bayar, "Milletin, 1978 başının ekonomik, sosyal ve siyasal ortamını mumla arar hale geldiğini” ileri sürdü. 


Nuri Bayar, CHP Genel Sekreteri Üstündağ'ın sözlerini eleştirerek, “14 aydan beri milletimizin çektiği çilenin faturasını başkalarına yıkmanın, insanı gülünç hale düşüren davranışlarından, yüzleri kızarmalı ve utanç duymalıdırlar' şeklinde konuştu. 


Yerel Yönetim Bakanı özdemir, 700 belediyede 


tanzim satış mağazası açıldığını bildirdi 


KIRIKKALE(THA) 
Yerel Yönetim Bakanı Özdemir, dün yaptığı konuşmada, 790 belediyede tanzim satış mağazası açıldığını belirterek, "Toptan satışlar Türkiye' 
de tansa projesiyle yüzde 
30 oranında düşmüştür" 
dedi. 

Kırıkkale'de dün hizmete giren tanzim Satış mağazasının açılışı nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir, daha sonra şunları söyledi: 

"Bizim ortağımız ne büyük şirketler, ne yabancılar, ne Mıgırdıç Sel- 


lefyanlardır. Biz köşklerde yetişen yeğenlerin ve yiyenlerin çocukları 


değiliz. Bizim ortağımız halktır. Bugüne kadar 
700 Belediye tanzim sa- 


tiş mağazası açıldı. Bun- şına eşittir." 


İş ve İşçi Bulma Kurumu rakamlarına göre 


İş isteyenler hızla artarken, açık işlerde önemli azalma var 


İSTANBUL(AA) 
İş isteyenlerin sayısında görülen büyük artışa karşın açık işler sayısında önemli bir gerileme olduğu açıklandı 
İş ve İşçi Bulma Ku; 
rumu tarafından yapılan açıklamaya göre 1978 yılının Kasım ayında Kuruma 60 bin 974 kişi iş isteğiyle başvurdu. Bu sa- 


nemin iş olduğu belirtildi. 


Yine 
1978'in 11 


dedildi. 


ların bir günlük satışı 40 
milyon liradır. Ancak satış fiyatları toptancı satı- 


yının 1977'de aynı döisteklerinden yüzde 16,8 kadar yüksek 


açıklamada aylık başvuru toplamının 779 bin kişiyi bulduğu, buna karşılık acık iş sayısının ise 
304 binde kaldığı kay- 


diriyor. Türkiye heyeti İMF'yi kredi vermek için direttiği devalüasyon koşulundan vazgeçirmeye çalışacak ve buna karşılk kendilerinin başlatacakları "katlı kur'u açıklayacak. 

IMF ile yapılacak görüşmeler Türkiye'nin batıı mali kuruluşlarla ilişkileri açısından büyük önem taşıyor 

Londra'da bankalarla yapılan gö rüşmeler sonucunda varılan borç erteleme ve yeni kredi anlaşmasının yürürlüğe girmesi Türki ye'yle Acil Yardım Fonu'na katılacak ülkele rin tutumları, AET'nin Türkiye'ye yapacağı ekonomik yardım hep 
IMF ile anlaşma koşulu na bağlı. 


yabancı 


Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu Türkiye'ye yapılacak Acil Yardım 


Fonu'nun koordinatörlü günü yapan Van Lennep ve Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşa ri Pieter Hermes'le yaptığı görüşmelerde IMF koşulundan batılı ülkelerin vazgeçmesi n çalışırken ¿Vural Güçsavaş da IMFjyi devalüasyon koşulundan vazgeçirmeye çalışıyor. 
MÜEZZİNOĞLU 
BONN'A GEÇİYOR 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu Türkiye" 
nin ivedii yardım konusundaki görüşlerini belirtmek üzere yarın Paris' 


ten Federal Almanya' 
nın başkenti Bonn'a gidecek. 


Federal Almanya Başkanı Helmut Schmidt ile görüşecek olan Ziya Müezzinoğlu sanayileşmiş dört batılı ülkenin Türkiye'ye ekonomik yardım sağlama konusunda aldıkları siyasal karar, uyatınca yardımın nasıl verileceğine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Paris'te bulunuyordu. 

Paris'teki toplantı- dan sonra Ekonomik İş- birliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Emil Van Lennep ile Türkiye' 
nin görüşlerini konsorsiyuma üye ülkelere iletmesi bekleniyor. Toplantıda dört batılı sanayileşmiş ülkeyi temsil eden Federal Almanya Dışişleri Bakanı Müsteşarı Hermes'in de izlenimlerini bu ülkelere anlatacağı bildirildi 


TISK, AET” ye tam üyelik için harekete geçilmesini istedi 


İSTANBUL (THA) 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu' 
nun yayınladığı bir raporda, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi rejim bakımından AET dışında 


düşünülebileceğini . belirtildi. Raporda, Avrupa Ekonomik Topluluğu" 


na (AET) üye olmak için bir an önce harekete geçmesi de istendi. 


Türkiye İşveren Sen- 


dikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 
Türkiye ekonomisinin 


durumu konusunda hazırlanan raporda, AET' 
ye üye olmakla Türkiye Cumhuriyeti'nin .kurulmasından bu vana amaçladığı şekilde batı dünyası ile bütünleşmesinin mümkün olabileceği savunuldu. TİSK'in Türkiye'nin AET'ye ortak üye olmakla ekonomik olduğu kadar, temel bir politik tercih yapıldığı düşüncesinde olduğu da belirtildi. 


Raporda, Türkiye ile 
AET arasında sağlam temellere dayanan sıkı bir sermaye ve teknoloji işbirliğinin gerçekleştiri! 
mesinin, büyük yarar sağlayacağı kaydedildi. Bu işbirliğinin gerçekleşmesi ile Türkiye'de istihdamı, üretimi ve ihracatı geliştirecek birçok modern sanayi işletmesinin kurulacağı öne sürüldü. 


Hükümetin AET konusundaki tutumuna da değinilen raporda "beş yıllık bir ilişkileri dondurma ve gümrük birliği- ne ulaşmanın ertelenmesine kesin bir zaruret yoktur" denildi. Araştırmada, beş yıllık bir bağışıklık döneminin ilişkilere bir belirsizlik ve gerileme boyutunu ekleyeceği görüşü savunuldu. 


Derneğinin 27. 
Kurul toplantısında dernek Başkanı 
Erol demir çelik uygulamasına ait yönetmeliğin yürürlüğe girmesine rağmen, karaborsanın önlenemediğini söyledi. 


Derneği nda bir konuşma yapan 
Devlet Bakanı Lütfü Doğan da hükümetin demir 


ABD'ye, oradan da Mek- 


PARLAMENTO HEYET BAŞKANI) MEME IMF ILE GÖRÜŞMELER YENIDEN BAŞLIYOR mE | | AÇIKCA ASİ “F.Almanya'daki Türk işçi çocuklarının sorunları 


had safhaya geldi” 


Bilinen sol 


Solun bilinmeyenini, birbirine karıştırılan 
49 fraksiyonu, ne gibi işlerle uğraştıklarını 
Aydınlık bugünden itibaren açıklamaya başlyor. ki 
Ama bir de bilinen "sol" var. Bozuk plak gibi 15 yıldır hep aynı nakaratı tekrarlayip: $ duran malum ve mahut “sol. Bugün bu. 
bozuk plak, sadece ön kapıdaki dişleri dökül- 


.müş kurdu gösterip, arka kapıdaki genç ve 


iştahlı ayıyı saklamak için çalınıyor. 

15 yıl içinde dünyada temel değişiklikler 
olmuş, güçler dengesi önemli ölçüde değişmiş, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler büyük çapta yön değiştirmiş. 


Bizim bilinen "sol"'daki bozuk plak hâlâ aynı türküyü çalıyor: 


— Amerika, CIA, IMF, ITT, AET, Emek-Sermaye çatışması, enflasyon, devalüasyon! 

Aslında bütün bu sözcükler sağcılık için de, solculuk için de kullanılabilir. Kavramların ortaya çıkardığı anlamlar, onu kullananın vereceği muhtevaya göre biçimlenir. O bakım- dan, yerine göre devrimci mücadeleye hizmet eder, yerine göre de karşı-devrime. Unutmayalım ki, yerine göre Türkeş de TKP de aynı malzemeyi kullanmaktadır. 

Eğer bu plak, dünyadaki gelişmeleri saklamak, kör değneğini beller gibi Amerika'dan sözedip, Sovyet tehlikesini gözlerden saklamak için çalınıyorsa, o zaman yukarda sözünü ettiğimiz bozuk plak haline gelmiş demektir. 

Soruyorsunuz: 

— Güney Yemen Kuzey Yemen'e saldırmış, nedir bunun sebebi? 

Adam bir kere otomatik pilota bağlamış,. 
Hemen başlıyor: 

— Sam Amca'nın oyunları Avrupa emperyalizmi, Şahlar, Şeyhler, petrolcü Araplar 

— Ama kardeşim, Güney Yemen'de Sovyet darbesiyle gelmiş kukla yönetim var? 

— Bütün bunlar Amerikan emperyalistlerinin uydurması, sermaye çevrelerinin yalanları, CIA' nın palavraları. 

— Peki Vietnam'ın Kamboçya'yı işgali? 

— Ah şu Amerika yok mu, Coca-cola ile, şeyk dansı ile Çin'i de baştan çıkardı! 

— Sormak ayıp olmasın ama, siz ne zamandan beri Amerika'ya bu kadar karşısmız? 

— Özellikle Uzak Asya'dan kovulup dünya çapında gerilemesinden ve “sosyalist sistem" - in onun boşalttığı yerleri doldurmaya başlamasından beri. 

— Yanlış hatırlamıyorsak İkinci Dünya Savaşı yıllarında da nazilerle işbirliğini savunmuştunuz? 


— Asla, Biz her zaman faşizme karşı mücadele vermiş şerefli bir maziye sahibiz. < 

— Peki, Sovyetler Birliği'nin Romanya‘ ve : Yugoslavya 'yı, Çin'i kmamaları için zorlamasını, onların da bunu reddetmelerini nasıl karşılıyorsunuz? EN 

— Efendim, olabilir. Şimdi bir de "Milliyetçi sosyalizm" çıktı, sosyalist ülkeler arasında bazı anlaşmazlıklar olabiliyor. Ama bizim sorumluluğumuz var. Anti-Sovyetizm yapamayız. Baş düşmanımız Amerika'dır. CIA, ITT, AET, sermayenin kanlı sultası vb. 

Bu konuşma böyle uzar gider. Dünyanın neresinde bir olay çıksa, bilinen "sol" un bozuk plağı yeniden gramofona konur. ` h 

Bilinen "Solculuk’ aynı zamanda fraksiyonlar üstü kalma gibi bir "fazilete" de sahiptir. 
Savunduğu fikirler üç aşağı beş yukarı bilinmeyen "sol" ile aynı olmakla birlikte, onlar- dan farkı, israrla 'hiçbir fraksiyonu tasvip etmiyormuş gibi görünmesindedir. 


Sovyetler'den gelen tehlikeyi kararlı bir şekilde örtbas eder, kedi pisliğini saklar gibi saklar. Ama bir yandan da göz boyamak için bagımsızlık taraftarı gözükmesi gerektiğinden, palavra sıkar. A 


— Sovyet tehdidi yoktur. Ama hele bir tehdit etmeye başlasın, siz beni o zaman görün! 

TKP'nin savaş örgütlerine, Nusaybin m ralarında bulunan Rus malı roketlere, Talabani'ye ses çıkarmayarak işgale zemin hazırlama- ya devam eder. 

CIA, ITT, AET, IMF, ile mücadele Amerika" nın tek ve baş tehlike olduğu zamanlardan kalma devrimci, bağımsızlıkçı şiarlardır. Ama 15 
yıl sonra bugün, iki süper devlet arasında hegemonya mücadelesinin ülkemizi derinden tehdit ettiği şartlarda tek başına hiçbir anlam ifade etmemektedir. Sovyetlere karşı mücadele ile birleşmedikçe, 15 yıl önceki nakaratın tekrarı olarak kalmakta, esas tehlikeyi saklama aracı olarak kullanılmaktadır. 


Ülkenin bağımsızlığının tehdit altında olduğu bugünkü tarihi şartlarda, solculuğun mihenk taşı da emperyalizme karşı tavır almaktadır. 

Onun için, değerli okurlar CİA ve MİT'in bile devrimcileri "Amerikancı" diye em şartlarda , askerdeki gibi tekrar sağına sarımsak, soluna soğan koymak gerekiyor. Sağına emperyalizme ve özellikle Sovyetler'e teslimiyeti, so-Juna iki süper devlete karşı bağımsızlık çizgisini. 


ANKARA DEMİRCİLER DERNESİ BAŞKANI MUSTAFA EROL: 


"Yeni yönetmeliğe rağmen demir karaborsası önlenemedi” 


ANKARA(THA)  Sanatkarlarını karaborsa-ARİ nın ağır yükünden kurtar- 


A el çalıştığını ifade et- 


Genel 


, Yeteri kadar destek gördükleri zaman, küçük sanayicilerin Oo kaderinin önemli ölçüde değişeceğine inandıklarını belirten Ankara Demirciler Derneği Başkanı Mustafa Erol, ihtiyaçları olan demir çeşitlerini serbest piyasadan temin etmekte güçlük çektiklerini söyl. g 4 


Mustafa 


Ankara Demirciler 


Genel Kurulu' 


Mete Tan, Zürih'e gitti 


ANKARA (AA) sika'ya giderek bir hafta 


Sağlık ve Sosyal Yar- süren incelemelerde budım Bakanı Dr. Mete  lunacak. r Tan dün İstanbul'dan y. R aa l New uçak öeih'a gitti ork a dönecek olan çakla Zürih'e gitti. 19 Martta Parig' 


Mete Tan, Zürih'ten, gidecek, aynı gün de Tu- 


nus'a geçecek, 


5 Mart 1979 


Yeni kısa filmi 
”ÇALIŞMAK”ı tanıtan 


ENGİN AYÇA: 


“TV'de denetim, sinemacı-seyirci diyalogunu kopartan bir engeldir” 


NEZİH COŞ 


TV için hazırladı gın yeni filmin hakkın da biraz bilgi verir mis sin? 

e e 

— "Çalışmak" adlı bu filmim, yarım saat kadar sürecek kısa ko nulu bir film. Olay, Anadolu'da bir kentte geçiyor. Ancak filmi İs tanbul'da, Arnavutköy deki eski bir evde çeki yoruz. Zaten filmde dış mekan pek yok 
Yalnızca bir sokak sahnesi olacak. Aslında önemli olan da olayın geçtiği yöre değil, an latılan aile tipi 

Filmde orta sınıftan bir aileyi ele alıyorum. 
Baba otoritesinin sürdüğü bu aile içinde, 17 ya şındaki genç kızın hayatta ilk kez kendisi hakkında düşünmeye başlamasını ve kişiliğini, benliğini bulmaya yönelik bilinç kıpırda nışlarını anlatmak istiyorum. Filmde anne, kocasının otoritesine boyun eğmiş, eski gele neksel, aile değerlerine 


"Çalışmak" 
ve Hoşyar Mi sket 


bağlı bir kişilik Kız da o güne kadar hu âile ya pisi içinde, kendisine verilen program içinde yaşamını sürdürmüş gitmiş. Kendisi ve ail si hakkında düşünme gereksinimi duymamış 

Bir gün çalışan bir 


arkadaşı, dışarda bir iş te çalışma konusunda 


kıza bir öneride bulu nuyor. Kız, evde bu 
Önerinin sözünü Şöyle 


bir açtığında babasının tepkisiyle karşılaşıyor Bunun sonucu kız belki hayatında ilk kez kenailesi hakkında düşünmeye ve sorular başlıyor. Bu önce annesin- 


disi ve 


sormaya sorulara 


adlı filmin kahramanlarını Belgin Koçak (solda) anlandırıyorlar 


AK ———— 


"Günlerle gelen” 


Yayınlandığı Radyo: TRT - 11 diği "Sanat Insanlârı” toplantısın-Yayın Günü, Salı 18.15 (15 günde dan Melih Cevdet Anday, çeviri- bir) bilim sempozyumu, 1978 Yılı Yapımcıları. Nursel Duruel -Sezi * Arkeolojik = Kazıların o Sonuçları Nuhrat Sempozyumu, Türkiye'de ilk bası- 

"Günlerle Gelen”, TRT -İl'de mevinin kuruluşunun 250. yılını 


kutlama, ozan 


on beş günde bir Salı günleri 18.15 
nun ardından 


de yayınlanan bir kültür programı. 
45 dakika süren bu programda, son 
günlerin sanat - kültür olaylarına yer veriliyor. Yapımcıları Nursel Duruel ve Sezi Nuhrat bu programın amacını bize şöyle özetlediler “Ülkemizde kültürel alanda her düzeyde tartışmalar yapılmakta. 
Bunlar haber programlarında özet olarak yer almakta, fakat enine boyuna dinleyiciye duyurulamamakta Yayınladığımız programda, o günlerin 


yana.TRT'de 


Niyazi Akıncıoğlu' 
ve Sanat Dergilerinin 


değerlendirilmesi. 
Yapımcılar 


SEZİ NUHRAT: 
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitrdikten sonra, 


Ankara Üniver- 


1967 yılından buprodüktörlük yapar 


Sezi Nuhrat, bugüne dek kültür ve sanat konularında çok çeşitli programlar yapmıştır. Bu programlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkün- 


kültürel alandaki en önemli tartış- dür "Atatürk Diyor ki", 'Hoca 

malarını, açık oturumlarını, konfe- Nasreddin den Buya Mikroranslarını, kültür ve sanat olayla- fonda Bir Konuk’ Kitap Saati ', 

rını kapsayan şenlikleri, festivalleri “Çocuğun Gözüyle Büyükler , 

dinleyiciye iletmek istiyoruz. Yine Çocuk Edebiyatı", "Çevremiz- den", ''Kentve İnsan 


iki program arasındaki süre içinde anma toplantıları niteliğindeki, yıldönümü, kutlama vb. gibi kültür - sanat ve bilim adamlarımızla ilgili toplantıları duyuracağız." 

Ocak başından beri yayınlanan "Günlerle Gelen" programlarında bugüne dek şu konulara yer veril- 


NURSEL D 
1965 yılı 


ruel, 


sunda yapımcı 


URUEL : İstanbul Ü- 


niversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü bitiren Nursel Du- 


nda TRT'de prodük- 


törlüğe başlamıştır. O zamandan buyana sürekli olarak İstanbul Radyo- 


olarak çalışan Nursel 


miş: İstanbul Barosunun ve Türk Duruel'in, belli başlı programların-Tabibler Birliğinin 1978 yılı ça- dan bazıları şunlardır. "Liselerarası lışmaları, Şehir o Tiyatrolarının Bilgi ve Kültür Yarışmaları”, "Ezgi- yeni oyun dağarcığı, Türkiye Ya- olerimizin Getirdiği", “Mercek ve zarlar Sendikası, Karikatürcüler Der- Böcek", "Günler Kısalsa da", "Yıl neği, İDGSA -Sinema Televizyon (o Cumhuriyet”, 'Şu Bizim Mes-Enstitüsü ve Atatürk Kültür Merke- (o lekler", "Çocuk Edebiyatı", “Türk zinin bu yılki programları, yine Dilinin Dünü Bugünü, Nasıl Değiş-Atatürk Kültür Merkezinin düzenle- > ti", "Kültür -Sanat', "Ulaşım", 


NURSEL DURUEL SE 


Ömer ile 


nusu işleniyor, 


Zİ NUHRAT 


ra ilde a E 


Güzel Zeynep): 


bir film, Almanya'da çalışan bi nızlığı, özlemleri, aşk öyküsü, 
6 MART SALI ham Forrest-Grasshopper maçı 
19.00 YARIŞMA: İlkokullararası bilgi yarışma- § MART PERŞEMBE 


sı programı. 19.30 ANADOLU'YA: Programda Manyas Göl Kooperatifi Birliği'nin çalışmaları ve Vasfi Uçkan'ın "Kadın Ana"' adlı oyununun 
3. bölümü yer aliyor. 21.15 BEŞ DAKİKA: (Yürüten Ağaç): Kırsal kesimdeki toprak sini rı tartışmalarıyansıtılıyor: 21,45 TV'DE TÜRK SİNEMASI (Kanlı Deniz): Orhan Elmasın yönetip, T. Akan, H. Soygazi ve O.Sonat'ın oynadıkları 1974 yapımı bir Türk filmi. 


7 MART ÇARŞAMBA 
18.35 ARI MAYA (26. Bölüm), 19.00 ÇOCUK-LARLA BAŞBAŞA. 19.25 TÜRK HALK MÜ- 


ZİĞİ (Nurten İnnap), 19.45 BİR KONU BİR KONUK: Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesi ko- 


LEŞİ: Dizi tartışılıyor. 
misini 


RAM 


yöresinin 


19.00 FÜLÜL ÖĞRENİYORUZ inin 2 . programında işsizlik sorunu 21.15 BEŞ DAKİKA: Ülke ekonokonu 


mı anlatılacak 


edinen mektuplar 


9 MART CUMA 


18.35 MARCO (25 
BELGESELİ (Hayvanların Bilinmeyen Yönleri ) 19.30 ÖDÜL KAZANANLAR: Eski ABD Başkanlarından Theodore Rooxvelt'in siyasi yaşa- 
20.00 DİMİDAN: Diyarbakır 21.20 TV'DE 


Bölüm) 


folkloru tanıtılacak 


21.20 TV FİLMİ (Bağrıyanık Yücel Çakmaklı'nın larik Dursun K'nın bir öyküsünden uyarladığı işçimizin yal 
22.30 Nothing- sü. 


20.00 SÖYsunulacak. 


21.20 ASPEN (4. bölüm) 22.40 HABER-PROG- 


19.00 DOĞA BE 


ENGİN AYÇA 


den cevap bekliyor ama kaçamak, kaypak, kaderci bir tutumla karşılaşıyor. Sonra soruları- na kendisi cevap arama- ya başlıyor ve arkadaşı- nın sözünü ettiği iş için onunla buluşmaya karar veriyor. Yani hayatında ilk kez kendisi hakkında kendisi karar veriyor ve eyleme niyetleniyor 


— "Çalışmak" in teknik kadrosunda kimler görev alıyor? Çekim kaç gün sürecek? Film kaça mal olacak? 


— Filmde genç kızı 


Belgin Koçak, anneyi 
Hoşyar Misket, babayı 
Erol Solak canlandırıyor. Görüntü yönetmeni Kenan Davutoğlu. 
Müzikleri de Meliha Doğuduyal yapacak. 
Çekimin 7 işgününde biteceğini sanıyorum. 


TV'ce karşılanan negatif film ve stüdyo giderleri dışında filmin 70.000 lira dolayında da bir TV dışı harcaxası olacak. 


— Daha önce yapmış olduğun "Bir Akşam 
Yemeği" adlı film 


iki kez denetimden dönmüştü. Bu konuda söyleyeceklerin neler? 


Film TV'de gösterilebilecek mi? 


— Filmi yapan kişi izleyiciye birtakım sorunları sergilemek istiyor. Ancak sinemacı ile seyirci arasında kurulabilecek bu diyalogun, bu bütünleşmenin arasına denetim diye bir engel giriyor. Bu engel sinemada da var, 
TV'de de var. Sorun, bu denetimin varoluş gerekçesidir. Denetim, kimi kimden korumak için iş görmektedir? 
Eğer yapımcı-yönetmen, toplumsal sorunlar karşısında belli bir sorumluluk duygusuna sahipse ve ürettiği şey kitle ile kendisi arasındaki bir ilişkiler zincirinden kaynaklanıyorsa, denetim bu zinciri kopartan bir gümrük duvarı gibi arada yer alıyor. 

Denetim, "Bir Akşam Yemeği" filminin yayınını, kendine göre birtakım O gerekçelerle uygun bulmamıştır. 
Ama bu gerekçelerin karşısına filmin yayınlanmasını haklı çıkaracak, o gerekçe kadar geçerli birçok başka gerekçe çıkartmak mümkün. Örneğin denetim, filmin halka güncel sorunlar karşısında karamsarlık vereceğini ileri sürdü. Peki bu güncel sorunları deşmeden, bunları insan yaşamı içinde bütün çıplaklığı ile göstermeden, bunlara nasıl çözüm bulunacak. Sanatçının görevi de zaten bunu göstermek değil mi? Bırakalım da halk * kendi sorunları hakkında biraz da kendisi düşünsün ve karar versin. 

Filmin TV'de gösterilebilmesi ise bugün 
TRT, TV Daire Başkanlığının ya da TRT 
Genel Madürünün özel yetkisine kalmıştır. 


— TV'deki film yapım koşulları hakkında düşüncelerini öğrenebilir miyiz? 


—TV, yayına başladığında yapım yönetmeliklerini (o hazırlayan kişilerin başlıca kaygusu, anlaşıldığı kadarıyla, muhasebe ve bürokrasi kurallarını zorlamamak olmalı ki, getirdikleri çalışma koşulları, çalışmanın gerektirdiği gereksinmelere karşılık veremiyordu. Sanki yapımı kollayıcı değil de, muhasebeyi kollayıcı bir tutum izleniyordu. 


1 Mart 1979'dan geçerli olmak üzere yeni bir yapım yönetmeliği uygulamaya sokuldu. 
Yapımı kolaylaştırıcı bir anlayışla hazırlanan bu yönetmeliğin esas - çapı önümüzdeki dönemin uygulamasında anlaşılabilecek. Ama eski- ye göre daha rahat olanaklarla çalışacağız. 
Burasi kesin. 


— TV'nin belgesel ve konulu filmleriyle Türkiye'deki sinema olgusu içindeki yeri, önemi sence nedir? 


— Bence TV'de üretilen programları Türkiye sinemasının dışında düşünmek yanlıştır. Çünkü önce, sinemayı belirleyen unsur, görüntülerin üzerine tespit edildiği selüloit zemin değildir. Sorun, görüntü ve seslerin saptanıp çogaltılarak seyirciye iletilmesidir. Görüntüler, film, video ya da başka yollarla alınıp beyaz perde dışında da izleyiciye sunulabildiğine göre, sinemanın çerçevesi artık çok genişlemiştir. 
TV, bu açıdan o çerçe- ve içinde yerini almaktadır. Türkiye'de sinema, bugüne kadar kendisini vareden Yeşilçam çevresinin sınırları içinde süregelmiş ve orada sıkışıp kalmıştır. Bu hem konu, hem de filmlerin süresi açısından böyledir. Türkiye'de bu çemberi iki şey kırmıştır: 1- Reklam filmleri. 
2- Televizyon. 


TV, türler çeşitliliği ve film uzunlukları konusunda büyük açılımlar kazandırmıştır Türkiye'deki sinema olgusuna. Haber, eğitim filmleri, belgesel filmler, müzik-şwov programları, yerli dizi filmler, vb... Bu durum, seyircinin de değişmesini sağlamıştır 


TV öncesinde Türkiye'de yapılan filmler, Türkiye'nin yaşadığı tarihsel olaylara, özellikle yakın geçmişe yeterince eğilmemiş ve ondan hep uzak kalmıştı. Türkiye seyircisi ilk kez TV ile birlikte dünyada ve ülkemizde yaşanan olayların tanığı olmaya başlamıştır. Türkiye halkı, ve insanları arasında Yeşilçam'ın kuramadığı iletişimi de ilk kez TV ekipleri sağlamıştır 


Bütün bu nedenlerle 
TV yapımlarını sinema olarak görmek ve TV programcılârını sinemacı olarak değerlendirmek gerekir. Yarın Türk sinemasının sözü edilecek film ve yönetmenleri arasında bugün TV' 
de çalışan kişiler ve yapıtları da anılmalıdır 


SİNEMA: (Yarın Ağlayacağım): Daniel Mann in yönetip, S. Hayward, R. Conte ve E. Albert in rol aldıkları 1955 yapımı bir ABD melodramı. Ünlü bir ses yıldızının hüzürilü yaşam öykü- 


10 MART CUMARTESİ 


17.30 FLİPPER: 18.30 AFRİİ 


: Bugünkü bo- 


lümde Kongo ve Zaire anlatılıyor, 19.30 ZA-JELİ: (Alamo Kalesi), 21.15 BEŞ # en Sinirlenmeyin). 21.20 ZEY-TİNLER ALTINDA (5. Bölüm) 
11 MART PAZAR 
11.00 TATİL SİNEMASI (Genç Aslanlar): E. Dmytryk'ın yönetip M. Brando, M. 
Cift, D. Martin'in rol aldıkları 1958 yapr 


mı bir ABD savaş filmi. 
Dizinin son bölümü. 
21.15 BEŞ DAKİKA (Trafik). 
SENBERGLER (2. Bölüm). 
NATÇI-BİR YORUM (Sezen Aksu.) 


15.80 İKİ ÖKÜZ: 
19.10 KÜÇÜK EV. 
21.20 RO- 
22.10 BİR SA- 


Maçtan bir görüntü 


Galatasaray 2. yarıda gol yağdırdı 


Galatasaray: 4 -Orduspor:0 


HAKEMLER: İhsan 
Türe, Oğuz Özden, Erkut Akkor 

GALATASARAY: Bahattin, Müfit, Rıdvan, Güngör, Cüneyt, Yaşareviç, B.Çetin, Zafer, Öner, Gökmen, Gürcan 

ORDUSPOR: Ahmet 
Uğur, Güven, Salih, Turgay, Şükrü, Arif, Üstün, Mahmut, Cihat, Kemal. 

GOLLER: 

İlk yarıda Galatasarayın odefansında Fatih'in yokluğu hissedildi. 


İleride Gökmen ise takımına gol kazandırmak için çalıştı. 

İlk devre karşılıklı akinlarla geçti. Her iki takımda eşitliği bozamadı. 
Devre 0-0 sona erdi. 

İkinci devrede Galatasaray oldukça hırslı bir oyun ortaya koydu. Galatasaray toparlanmaya ve sonuca gitmeye çalıştı. 


48. dakikada Gürcan Galatasaray'ın ilk golü- 


nü attı. Orduspor bu go lün şaşkınlığından kurtulamadan ikinci golle karşılaştı. 55. dakikada Güngör kale önüne gelen topa vurarak Galatasaray'ın ikinci golünü attı. Orduspor defansı bu golden sonra oldukça gevşedi. 
73. dakikada ise Rıdvan'ın uzun pasını yakalayan Gökmen Ordu ceza Sahasına girdi ve üçün cü golü attı 

75. dakikada bu kez 
Öner'in ortaladığı topa Gökmen vurarak Galata sarayın dördüncü golünü attı, 

Bu golden sonra deği şen bir şey olmayınca maç 4-0 Galatasaray lehine sona erdi. 


FENERBAHÇE MALI KONGRESI YAPILDI 


1979 vılı tahmini bütçe, 33.926.000 TL 


İSTANBUL (THA) 
Fenerbahçe mali kongresi Kadıköy Sosyal Tesislerindeki lokalinde yapıldı. 


275 kişinin katıldığı 
kongrede söz alan Tur han Akra amatör şubele re gereken ilginin göste rilmediğini, bunun için tatmin edici bir iş yapıl madıktan sra ` bu şubelerın sezon başında hiş açılmamasının daha isabetli bır karar olduğunu söyledi 

Daha 


sonra Yönetir; 


Kurulu adına söz alan Başaran Ulusal 1979 yılı tahmini bütçesinin 
926.000 lira olarak tespit edildiğini kulübün şu andaki borç miktarının 
7 milyon lira civarında 
olduğunu ifade etti. Da ha sonra bütçe oylaması yapıldı ve kabul edildi Kongrenin son bölü münde daha önce Haysiyet Divanı tarafından ik raç «edileni Ali Şen'in yeniden üyeliğe alınması konusunda yaptığı itiraz, oylama sonucu reddedi! 
di 


Yüksek Okullar Kros Yarışmasına ilgi azdı 


İSTANBUL(THA) 
Akademi 
€kokullar kros müsabakaları İstinye parkurunda yapıldı. Yarışmaya az sayıda atlet katuldi 

2 kategori halinde yapilan yanşlarda alnan sonuçlar şöyle 

3000 metre bayanlar: 
1 - özgül Soydan (Spor 


Akademisi) 14, 01 
6000 metre erkekler: 


1 - Mecit Çelebi (İTÜ) 
19.29.2, 2 Ümit Gül 
(Hava Harp Okulu), 3- 


Cengiz Tatar ( Hava Harp Okulu) 20.54 


Takım sıralaması: 1 
Hava Harp Okulu 9 pysy 
2 - İTÜ 19 puan, 3 , 
İDMMA 27 puan. 


Taçspor - Efes Pilsen maçından bir gö, 


Y. MEYSU' YA 80-78 
YENİLEN BEŞİKTAŞ'IN 


Aydınlık) 


Judo Milli Takımı Kamp Kadrosu açıklandı 


Ismet Hancioğlu 


Karbeyaz, Mustafa Bale:, 


İki gündür Mersinli Mehmet Özçakırak, Ah İLK Ahmet Tesislerinde yapı AAKG Fevzi Bas BEŞE GİRMESİ ŞÜPHELİ amet ilerde apr met Akcan, Feva Bagaran, Süleyman Öztürk 
: meleri dün sona erdi. Mü Sühevl  Yaşilnur, Nezih DSİ SPOR:68 M. YENİŞEHİR :80 sabakalar sonunda ay ka Yy al 


Atina" 
da yapılacak Balkan Judo 


ECZACIBAŞI:122 BEŞİKTAŞ:78 Kılıçaslan, Mümin Kaya- 


şampiyonasına katılacak ER El Nİ DSİ SPOR: Morris M.YENİŞEHİR: Ser- Judo Milli Takımı aday Bi ki SE (14), Timur (8), Aydın dar (22), Nur (6), Turgay kadrosu saptandı ve kam- Ker rl K iç Ee Sal (12), Azmi (4), Mete (6), Sabri (15), Benjamin pa alındı. Kamp 6 Mart li ei gona (12), Erdinç (0), Se- (27), Ali (2), Adnan (2) Salı gününden 4 Nisana Ahen Bahce Metin Or. 
Balli VON Koray, (9), vve; BEŞİKTAŞ: Hovard kadar sürecektir A li MeD Oy vuz (10). i 1 (17), Mehmet (4), Musta- A n An ECZACIBAŞ : Kema fa (0), Hamdi (0), Faruk me l esislerinde A ntre Eski Judo Federasyo (2), Necati (7), Ahmet (12), Ahmet (0), Hurşit nör Adnan Özmen baş nu Başkanı Resul Yolcu (2), Orhan (16), Emir (14) Erman (31) kanlığında kampa alınan da elemelere katılarak ki- 
(15), Cem (6), Efe (24), f 3 sporcular şunlar. losunda birinci oldu. Bal Erdoğan (14), Haigler TAÇSPOR:102 N Mustafa Seren, Ahmet kan üçüncüsü olan Resul (34). PİANO Özdemir, Mehmet Özsoy, Yolcu Atina'da bu yıl 


Eczacıbaşı maçı baş- Halil Karbeyaz, Mehmet 


yapılacak Balkan Şampi 


tan sona kadar üstün oy- z GAS Ön, Ömer Erol, Muzaf yonasında da en az bir ü nadı ve DSİ Spor'a fark KARŞIYAKA: 07 z M fer ut n, Selahattin U çüncülük alacağını vaad attı. Eczacıbaşı devreyi z ere Resul Yolcu . Enver Özüü, Ahmet etmiştir 


59-35 önde bitirdi. 


Yüzme Milli Takımı seçmeleri yapıldı 


İZMİR (AA) 

Milli Yüzme Takımı'nı 

zı belirlemek amacıyla iki günden beri İzmir'de 


KÜÇÜKKÖY:0 
BEYLERBEYİ 1 


KÜÇÜKKÖY: Mahir, 
Nafiz, Malik, Derya, Me cit, Hilmi, Ahmet, Seç kin, Abdurrahman, Talip, Hükümdar 


yapılmakta olan yarışma- BEYLERBEYİ: Cenlar sona erdi ve Lüksem- giz, Hasan, Refik, Mehburg ile Milados ta Tür- met, Bülent, B.Mehmet, kiye'yi temsil edecek Münir, Feridun, Enver, takımlar belli oldu. Kemal, Tanju. 


“Özellikle İzmirli yüzücülerin hakimiyeti altında geçen yarışmaların Lüksemburg kadrosu şöyle 


ŞAFAKSPOR: 2 
ÇIKSALIN: 0 


Sabri Özün (KSK), ŞAFAKSPOR Ali, Sadri Özün (KSK), ni Rıdvan, Burak, Yılmaz, Doktoroğlu, (KSK), Vahiddin, Mehmet, K 


Cengiz, Metin, Naim, B. 
Cengiz, Suat 


fer Atamer (Tuborg), ei neş Evgin (İst. Yüzme İh- 


tisas), Hakan Akman ÇIKSALIN: Ali, Mus- 
(Galatarasay), Sebla Ta tafa, Muammer, Selçuk, nık (Altay), Yakut Alça Fazlı, Tuncer, Sedat, K (Altay). İsmail, B.İsmail, Rasim, 


Miladost kadrosu şöy- Şafakspor'a sehen Çıksalın (Foto: Aydınlık) Arif 


le: 


Olgun Aslan (Altay). AN 3 13, Ibrahim dak. 52, Er GOLLER: Tufan dak, - DSİ SPOR: 68 
Ahmet Tutan (KSK), Ye SOĞANLIK: 1 e e rey ECZACIBAŞI: 122 
j i t ; FATİH:2 EYOĞLUSPOR: 0 i : is semin Saltekin (Altay). MİMARSİNAN: Aşir, RUŞTEPE. 0 B VEYA 0 o e Moni a Oğuz, B.Hasan yhan R ANa $ li - à k Feo n a (12), Azmi (4), Mete Sanli SORA). Ganan oi K.Hasan, İbrahim, Tur- FATİH: Mumay Ea BEYOĞLUSPOR (12), Erdinç (0), Semih Mengü (Tuborg)'nünhasta- | 2Y: Okay, Ramazan, rettin, Sefa, Ender, Isma- Hristo, Mustafa, Ahmet, (0), Koray (8), Yavuz Gültekin, Ali il, Sabri, İbrahim, Yal- Meti MİK Rec lıkları nedeniyle raporlu 3 4 Müjdat, Tufan; Şük- Metin, M.ihsan, Recep, (10) olduklarından 12 Mart UNKAPANI SO: (CM AJUR ALA, Güven, Kadri, Gürsel, ECZACIBAŞI: Kemal Pazartesi günü yapılacak GANLIK: Ergani, Varol, TÜ ey ELİ AE eri Cemal, Fehmi (2), Necati (7), Ahmet baraj aşma yarışmaların. | Tahsin, Tuncay, Mehmet, BENİ ni VEFA: Zafer, Arif, (2), Orhan (16), Emir dan sonra Milli Takım; | Süleyman, İrfan, Orhan, Sd Erdogan, Ah. Salih, Nedim, Mehmet, (15), Cem (6), Efe (24), alınıp alınmayacağı sap- Erşat, Erdal, İkran SA y> Cen- Erkan, Metin, Salih Zeki, Erdoğan (14), Haigler met, Altan, Sedat, Cen Ç >; ttanacak. GOLLER: Okay dak. Garo, Yalçın, Sefa (34). 


giz. 


5Mart1979 mmm 


K.Maraş'ta iki öğretmeni öldürerek katliamı başlatanlar saptanıyor... 


Kars'ta bir... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 


da ateşe karşılık vermesi üzerine olay yerinden geçen Yunus Koç adındaki lise öğrencisi kurşunlara hedef olarak öldü. Bu arada çatışmadan sonra ka çan iki kişinin yakalanması için köy ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri- nin alındığı bildirildi. 

İSTANBUL'DA 

Aksaray'da bulunan 
TöB-DER lokali önceki akşam arandı. Arama sırasında 31 kişi gözaltına alındı. 

PERTEK'TE 

Pertek ilçesinde önceki gün öğle saatlerin- de iki çocuk arasında başlayan kavga’ sahte solcularla komandoların çatışmasına dönüştü. 
Olayı bahane eden gruplar ilçede terör estirdiler. 
Çatışma sırasında Belediye binası AP ilçe merkezinin ve birçok binanın çamları kırıldı. Olayların büyümesini önlemek için ilçeye Tunceli'den takvi- 


ye birlikleri getirildiği bildiriliyor. 
` AYDIN'DA 


Aydın Kapalı Cezaevinden, adi tutuklu oldukları bildirilen 5 kişi, önceki gece saat 21 sıralarında cezaevi duvarlarindan atlayarak kaçtılar. 


KAYSERİ'DE 
KOMANDOLAR 
SANAT OKULU 

ÖĞRENCİLERİNE 

SALDIRILAR 

DÜZENLİYORLAR 


Kayseri'de Atatürk Lisesinde akşam okuyan öğrencilerin üzerindeki komando saldırıları yoğunlaştı. Saldırıyı, özellikle Akşam okulu ve 
Sanat okulu öğrencilerine yönelten ÜGD'liler okul açıldığından beri sistemli olarak saldırılarını artırıyor. Okulun yanında bulunan Şirinevler ÜGD 
Şubesi silahlı sopalı saldırganların üssü haline getirildi. 

ANKARA'DA 

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin çeşitli yerlerinde sürdürülen aramalar sırasında 4 tabanca ve 42 
mermi ele geçirildi. Yakalanan tabancalarla ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 


İsrafın böylesi az görülür 


Yüzmilyonlarca liralık döviz heba oluyor 


Akdeniz Gübre Fabrikası yüzde 


15 kapasite le 


çalışırken, 1976'da dışardan 100 milyon dolarlık gübre andı Gübre yine de karabursada 


HABER MERKEZİ 
Devlet Planlama Teşkilat.uca yapılan bir araştırmaya göre Kamu İktisadi Teşekküllerinin kapasitelerinin çok altında çalıştığı belirlendi. 

DPT'ye göre Akdeniz 
Gübre Sanayisinde kapasitenin yüzde 15'inden. 
İskenderun Demir Çelik 
Fabrikalarında yüzde 39 
undan, Türkiye Zira Donatim Kurumunda yüzde 9'undan, Devlet Demiryollarında yüzde 28'in den, Et BalıkKurumunun da yüzde 23'ünden, Karadeniz Bakır İşletmelerin- de ise kapasitenin ancak yüzde 24'ünden yararlanılıyor, Volfram Konsant re Tesislerinde ise kullanılabilen kapasite binde bir oranında, 

DPT'nin araştırmasın - da adı geçen kuruluşlar kapasitenin çok altında çalışırken ve milyarlarca liraya malolmuş tesisler atıl halde dururken, Türkiye bu alanlardaki malları dışardan getirmek için her yıl milyarlarca lira Lutan döviz harcıyor. 
Akdeniz Gübre Sanayii yüzde 15 kapasite ile çalışmken Türkiye'nin 1976 
yılında dışardan getirdiği gübre için ödediği mik- 


Atatürk Eğitim 
Enstitüsünde sınavlar bugün başlıyor 


İSTANBUL (AA) 
Atatürk Eğitim Enstisüsünün gece ve gündüz bölümlerinde güz dönemi sınavları bugün başlıyor. 
Enstitü Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün başlayacak olan sınavlar 15 Mart gününe kadar sürecek. Yetkililer, "İkinci hızlandırılmış kayıp yıllar programının" 
ise 19 Mart günü uygulanmaya başlanacağını ve bu uygulamanın 26 Nisan günü sona ereceğini bildirdiler. 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 


18.35 OYNAMAK İSTİYORUM Ayşegül Atik'in sunduğu programda büyüteçle 


insan derisi inceleniyor. 


El hareketleri ile ördek 


yapımı gösteriliyor. Bilmece ve öykü anlatımı da programda yer alıyor. 


19.00 ENERJİ 
Yeni bir belgesel dizi. 
” 19.30 SPOR 


Haftanın spor olayları ve dış kaynaklı spor film- 


leri sunuluyor. 
20.30 HABERLER 


21.15 MİNİK KONSER “Ostinato''sunu 


Gordon Jacob'un 


viyaloda 


Semra Özkırli ve piyanoda Tülin İktu seslendiri- 


yor. 


-21.20 YAŞAR KEMAL 


Programda Yaşar Kemal'in bu yıl Fransa'da "en iyi yabancı kitap" ödülünü kazanması çerçevesinde, edebiyat sanatı üzerinde görüşleri ve çeşitli sanatçıların Yaşar Kemal'in sanatçı kişiliği üzerine düşünceleri özetleniyor. Yazarın yabancı dillere çevrilen kitapları, yazarı oturduğu ev ve oturduğu semt ile Çukurova'nın üretim ilişkilerinin değişimi ve gelişimi ile ilgili görüntülerle destekliyor. Programa katılanlar: Yaşar Kemal, Ahmet Arif, Ülkü Tamer, Demirtaş Ceyhun, Erdal öz, Abidin Dino, Güzin Dino, Zülfü Livaneli, Lütfü Akad, Oğuz Akkan, Ali 


Püsküllüoğlu, 


Program: 


hazırlayanlar: Çetin 


Öner, Ayhan Önal ve Ziya Öztan. 


22.00 TÜRK HAFİF MÜZİĞİ (Barış Manço- 


` Kurtalan Ekspres) 
22.30 VAKIF 


Dizi filmin 3. bölümü yayınlanacak. 


,23.15 HABERLER 


05.00 Açılış 

07.30 HABERLER 
09.02 Kadın Dünyası 
10.21 Reklamlar 

11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 

15.20 Dünden Bugünden 


TRT2 


08.00 Açılış 

09.00 Konularda Türk Şiiri 

09.40Türküler Geçidi 

10.00 Çocuğun Dünyası 

10,30 Bizim Suçumuz Yok ki 


10.50 Türküler 
Havaları 


TRT3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 

08.00 Sabah Konseri 

09.00 Barok Müzik 

09.30 Roberta Flack Söylüyor 

10.30 Diskoteğimizden 

11.00 öğleye Doğru 

12.00 Sizin İçin Seçtikle- 


ve Oyun 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: FERİT İLSEVER 


17.00 Kısa Haberler 


. 19.00 HABERLER 


20.15 Köy Dağarcığı 

22.02 T.B.M.M. Saati 

23.00 HABERLER 

23.40 Türküler ve Oyun Havaları 

00.55 Kısa Haberler 

01.00 Kapanış 


11.10 Şarkılar 

12.00 Çeşitli Sololar 
12.40 Türküler 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 13.30 Olayların içinden 13.34 Şarkılar 

14.00 Kapanış 


rimiz 
13.00 Konser Saati 
15.00 Günün Konseri 
16.00 Oda Müziği 
19.00 Akşam Konser, 
<0.30 Melodiler Geçidi 
22.00 Gerenin Getirdikleri 24,00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MUHMLT ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

S5. AYDOGAN BUYUKOÖZDEN Müessese Müdürü: O, GURHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı; İst. GÜNTUR 
Dağıtın: GAMLYA 


ta J 5 mil; ır liradan fazladır. © 

Öte yandan Sovyetler tarafından kurulan ve 
1975 vwlında tamamlanması gerektiği halde bugün halen iki yüksek fırını çalışan İsdemir'de kapasitenin yüzde 39'u 
kullanılırken, yine 1976 
yılında dışardan getirtilen demir ve çelik için ödenen miktar 7,5 milyar lirayı döviz olarak 
460 milyon doları buluyordu. Türkiye'nin bu yüzden uğradığı zararın yanı sıra İsdemir için gerekli kok kömürünün dışardan alınması zorunluluğu da yeni bir israf kapısını açıyor. Bu yıl İsdemir'de o kullanılmak üzere Amerika ile yeni bir kok kömürü anlaşması yapıldı. Buna göre Türkiye Amerika'dan alacağı 1,2 milyon ton kömür için 68,3 milyon dolar ödeyecek. 

Hükümet israfı durdurmak amacıyla ekonomik önlemler alınacağı nı açıklarken ve KİT kuruluşlarının ürünleri de dahil yeni zamlar beklenirken sadece İsdemir'in dört yıldır tamamlanamaması ve dışardan kömür alınması yüzünden Türkiye'nin uğradığı döviz kaybı yüz milyonlarca lirayı buluyor. 


Türkeş... 
(Baştarafı 1. Sayfada) Türkes şöyle dedi: 
"TRT ve iktidar, gerçek olmasa bile işkence sonunda imzalattırılan ve hayali suçları zorbalıkla kabullendirilen masura vatandaşları , mahkeme kararı beklemeksizin kamuoyuna suçlu ilan etmekte ve bunların milliyetçi olduklarını duyurmakta özel bir maksat gütmektedir." 


Partisinin Mustafa Kemal Paşa İlçe Kongresin - de bir konuşma yapan 
Türkeş, hükümeti eleştirerek, "ne yaparlarsa yapsınlar iktidardan gide- 


ceklerdir" şeklinde konuştu , > 
“Bölücü ve komünist 


olmayanlara karşı zulüm ve baskı yapılırken, devlete yönelen eylemlerin mensuplarının himaye edildiğini" öne süren Türkeş, TRT'yi de eleştirerek, "komünist çeteler tarafından gerçekleştiri - len 15 milyonluk soygunu iktidarın ve TRT'nin kamuoyundan gizlemeye çalıştığını" iddia etti. 


Çin, 
OPEC'e... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 
lunan Çin Halk Cumnuriyeti Petrol Bakanı Yardımcısı Zhang Wenbin, Sao Paulo'da perdi: 
ği demeçte, dünyada yeni bir petrol bunalımı olduğuna inanmadıklarını söyledi. 


Çin Petrol Bakan Yardımcısı Wenbin dünyada zengin petrol rezervlerine sahip çok sayıda ülkenin bulunduğunu, bu nedenle henüz petrol kıtlığın- 


dan sözedilemeyedeğini savundu. 

Çin Petrol Bakanı Yardımcısı, petrol 


kuyularının daha verim- li biçimde işletilebilmesi amacıyla Brezilya ile teknik işbirliğine gireceklerini de belirtti.” 


ÇİN İLE İNGİLTERE 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI 
İMZALADI 


Çin ile İngiltere, 
1979 - 1985 yılları arasında geçerli olmak üzere 
14 milyar dolarlık bir 
ekonomik işbirliği anlaşması imzaladılar. Anlaşmanın imzalanmasın- dan sonra bir konuşma yapan İngiliz Sanayi Bakanı Eric Varley, bu karardan kendisinin, İngiliz hükümetini ve İngiliz halkının sevinç duyduğunu belirtti. 


Anlaşma metninin İngiliz parlamentosuna sunulmadan önce yayınlanmayacağı bildirildi. 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Bu arâda, katliam sırasında Mehmet Poyraz isimli polisin, kolunu kırarak, silahını alan POL-BİR 'li polis, Mehmet Fuat Şerament de Sıkıyönetim tarafından tutuklandı. Şerament, Kahramanmaraş katliamının elebaşılarından olan ve halen tutuklu bulunan 
UGD Başkanı Mehmet Lebleci'nin de eniştesidir. 

İKİ ÖĞRETMENİN 

ÖLDÜRÜLÜŞÜ 

21.12.1978 günü En düstri Meslek Lisesinde öğretmenlik yapan Mustafa Yüzbaşıoğlu ve Hacı Çolak, MHP'li komandoların silahlı saldırısına uğramışlardı. Hacı Çolak olay yerinde ölmüş, Mustala Yüzbaşıoğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 

Mustafa Yüzbaşıoğlu ölmeden önce polislere verdiği ifade de, Hacı Çolak ile kendisini vuranın 1.65 boylarında, kıvırcık saçlı ve alnı açık olup ayağında koyu renk pantolon, üzerinde mavi renk ceket bulunduğunu söyleyerek, bu şahsı görürse tanıyabileceğini söylemişti. Yüzbaşıoğlu, kendisini vuran şahsın 1 4'lük Umman silahla önce kendisine daha sonra Hacı Çolak'a ateş açarak onu yere yıktıktan' sonra kendisine tekrar ateş etmeye devam ettiğini açıklamıştı. 

Mustafa Yüzbaşıoğlu, bu olayı tertipleyenlerin Mükremin Sevim, Ömer 
Kayış, Hamdi Kar adındaki ÜGD'li militanlar olduğunu da belirtmişti. 
Hastanede polisin Mustafa Yüzbaşıoğlu'ndan aldığı ifade zaptını, olayı öğrenmek için orada bulunan muhabirimiz Ali öztürk de şahit olarak imzalamıştı. 

Öğretmenleri öldüren faillerin Sıkıyönetim Savcılığı tarafından saptannaya başlanmasıyla birlikte muhabirimiz önceki gün çağrılarak ifadesine başvuruldu. 

LEBLEBİCİ'NİN 

OLAYDAKİ ROLÜ 

Hasan Balcı hücresin- den ÜGÐ Başkanı Mehmet Leblebici, ÜGD'nin kurulmasıyla birlikte Magaralı ve Sergentepe ma- 


TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Oda 
Kongresinde iki grup eşit oy aldı 


ANKARA (ÖZEL) 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Oda Kongresi sona erdi. Seçime katılan üç gruptan Kurtuluş taraftarı "Devrimci Demokratik Birlik" grubu ile TİP-TKP ittifakı olan “İlerici Demokratik Birlik" grubunun oyları eşit 


çıktığı için yönetim belirlenemedi. 
Ancak 'TMMOB'den 


bildirildiğine göre, kayıt sırası önde olanlar dikkate alınarak Yönetim 
Kurulu iki gruptan oluşturuldu. 


Kongrede konuşan 
Devrimci Yol taraftarları TKP yanlılarını eleştirdiler. "İlerlemeci"lerin birlik yönetimine girmesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Devrimci Yol' 
cular Birlik Dayanışma nın TÖB-DER'de oynadığı oyunu TMMOB'de tekrarlamak istediğini belirttiler. TKP yanhlarını, "pasif", "tasfiyeci" olarak niteleyen Devrimci 


Yol tarafları şunları söyledi: 

“Bunlar DİSK içinde işçi oOsınıfı o tarafından 


mahkum edildi, TÜTED' 
de tasfiyecilik yaptılar. 
MTA'da anti-demokratik tavırlarıyla mahkum edildiler" 


Başka bir üye de MTA da üst kademelere "'ilerlemecilerin"' yerleştiğini, gerici uygulamalar yap-Uklarını belirterek, "'buniar MTA 'da eşit olmayan işe eşit ücret" ilkesini uyguladılar" dedi. 


TKP'nin 

(Baştarafı 1. Sayfada) 
yığın örgütleriyle birlikte halkımızın ulusal ve sosyal kurtuluşunun belgilerini haykıracaktır" denildi. 

TKP'nin Köy-Koop'la ilgili yayınları karşısında CHP Genel Merkezi henüz bir açıklama yapmadı. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: 857. Sok. Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 


ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113, Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


hallelerinde bazı evleri karargah olarak kullanıp, komandolarla toplantılar tertiplemişti. Bu durum resmi istihbarat raporlarıyla Emniyete ve üst makamlara bildirilmiş, bu sırada ÜCD'li komandolar Sergentepe ve Yürükselim Mahallesi arasındaki Endüstri Meslek Lisesinde kışkırt malara girişmişlerdi. Aralık ayının başında Mehmet Leblebici'nin emriyle ÜGD'li militanlar bu okulun bahçesinde gösteri yapmışlardı. 

13 Aralık günü de yine 
Leblebici'nin emriyle 
ÜGD'l militanlar Endüstri Meslek Lisesini basmışlar, 10 kadar öğrencinin dövüldüğü olayda, Mükremin Sevim, Ömer Kayış ve Hamdi Kar,devrimci öğretmen Mustafa 


Yüzbaşıoğlu'nun yakası- na yapışıp tartaklayarak tehdit etmişlerdi. O gün saldırıya uğrayan öğrenciler 15 imzalı bir dilekçeyle Valiye başvurarak, 


11 ÜĞD militanının ismi- 


ni vermişler, bunların okulda can güvenliğini tehdit ettiklerini, haklarında yasal işlem yapılması gerektiğini, aksi taktirde kısa zamanda cinayet işleyeceklerini belirtmişlerdi. 

Mehmet Leblebici'nin bu kışkırtmalardan önce de Mustafa Yüzbaşıoğlu ile birlikte Pazarcık'ta öğretmenlik yaptığı sırasında, sürekli sürtüşmelere girip Yüzbaşıoğlu'na “seni yaşatmayacağım"' dediği belirtiliyor. Mehmet Leblebici, Maraş katliamının elebaşılarından 


biri olup katliama katıldığı icin halen tutukludur. 

LEBLEBİCİ'NİN 

ENİŞTESİ 

UGD Başkanı Leblebici'nin eniştesi POL- 
BİR li polis Mehmet Fuat Şerament, Maraş katliamına katıldığı saptanınca Sıkıyönetimce tutuklandı. Mehmet Fuat, olaylardan önce Mağaralı ve Sergentepe Mahallesin- de MHP'li komandoları toplayıp, kışkırtma faa- 
“liyetleri yürütmüştü, Katliam sırasında da Yürükselim ve Sergentepe Mahallelerine saldırıların başını çekerek, Mehmet Poyraz adındaki polisin kolunu kırıp silahını alanların başında bulunmuştu. Bu durum kolu kırılan polisçe de ifade edilmişti. 


islam 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Afganistan silahlı kuvvetlerinde Moskova yanlısı yönetime karşı çıkan birliklerin (o dağıtıldığını bildiren İslam Örgütü yöneticileri, 240 kişilik iki ordu birliğinin silahlarıyla kendilerine katıldığını 
söylediler. Taraki'nin 6 
bin kadar Afganlıyı askeri eğitim için Sovyetler Birliği'ne (o gönderdiğini açıklayan yöneticiler, bunların rejime karşı ayaklanan çeteleri bastırmak amacıyla gerilla eğitimi gördüklerini belirttiler. 

İslam örgütü yöneticileri, Zahir Şah'ı yeniden iktidara getirmek gibi bir niyetlerinin de bulunmadığını söylediler. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ket hedefini bulduktan sonra daha önce de açıklandığı gibi Çin birlikleri geri çekileceklerdir. 
Bütün dünya Vietnam saldırılarının cezasız kalmayacağını gördü". 


Öte yandan Yeni Çin 
Haberler Ajansı, Vietnam'ın sınır eyalet bölgesi başkenti olan Lang 
Son kentinin tamamen denetim altına alındığını 


,doğruladı. 


Bu arada İngiliz BBC radyosunun Pekin muhabiri, Vietnam birliklerinin özellikle son 10 gün içinde ağır kayıplar! vererek geri çekildiğini bildirdi. 


Çin'in ihtar harekatı sona eriyor ... 


İHTAR HAREKATININ 
İLK FİLMİ 


Çin ordusunun cephede çektiği filmlerden ilki dün dünya kamuoyuna sunuldu. Yaklaşık bütün dünya televizyonlarının yayınladığı bu filmde Çin birliklerinin Vietnam  saldırganlarına karşı düzenlediği ihtar harekâtından değişik sahneler gösteriliyor. 

* Batılı gözlemciler böy: 

lg bir filmin dünya kamuoyunâ” 
Çin'in yakinda birliklerini geri çekmesinin bir ifadesi olarak yorumladılar 


Ancak o hatırlanacağı üzere, Vietnam'ı cezalan- 


WALDHEIM’ IN ÇAĞRISINI CEVAPLAYAN Denktaş, "Kıbrıs Türk kesimini New York'ta Kenan Atakol temsil edecek” dedi 


LEFKOŞE(AA) 
Kıbrıs Türk Toplumu lideri Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri Waldheim'in toplumlararası görüşmelerin (o sürdürülmesi için yaptığı çağrı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Kenan Atakol'un bu ay 
New York'a gideceğini açıkladı. 


Denktaş, New York' 
taki görüşmelerde Rum tarafını Kıbrıs Dışişleri Bakanı Rolandis'in temsil 


etmesi koşulunu öne sürdüklerini de belirtti. 

Bilindiği gibi, geçtigimiz hafta, Waldheim, her iki tarafın temsilcilerini toplumlararası görüşmeleri yeniden başlatmak üzere New York'a çağırmıştı. 

Bu arada Denktaş, 
Waldheim'in çağrısına 12 
Martta Ankara'da Başbakan Ecevit'le yapacağı temaslardan sonra cevap vereceği şeklinde çıkan haberleri yalanladı. 


Basın mensuplarına 


silah taşıma ruhsatı. 


verilmesi istendi 


ANKARA (ÖZEL) 


Basın İlan Kurumuna temsilci seçmek için toplanan Anadolu Basın Bir liği üyeleri, Anadolu Basın temsilcilerinin de dış gezilere alınmasını ve basın mensuplarına silah taşıma ruhsatı verilmesini istediler. 


Anadolu Basın Birliği üyesi gazete sahipleri ve temsilcileri Basın İlan Kurumunda kendilerinin temsil etmek ve Anadolu Basınının sorunlarını 


Ağaç Dikme 
Bayramında 
25 bin 
ağaç dikildi 


ANKARA (AA) 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel ağaç dikme bayramında, bu yıl ODTÜ kavaklığına 25 bin ağaç fidanı daha dikildi. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str, 4 

6 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 70 38 


dile getirmek amacıyla Mersin Gazeteciler Derneği Başkanı ve Son Haber Gazetesi sahibi Tankut Tufan'ı seçtiler. 

Daha sonra gazete sahip ve temsilcileri gazete çıkarmada kullandıkları aletler için gümrük muafiyeti tanınmasını, ilan paralarının zamanında verilmesini ve basın mensuplarına silah taşıma ruhsatı verilmesini istediler. 


Konuşmacı: Doğu PERİNÇEK 


tanıtılmasını da“ 


dırma harekatına katılar 
Çin birliklerinin geri çekilirken, muhtemel bir Vietnam saldırısı karşısında kayıp vermemek için son ' sz yeni bir eylem yapacakları çeşitli ajanslar tarafından bildirilmişti 


ÇİN İLE ABD 
ARASINDA 
TİCARETİ 

ENGELLEYEN 
PÜRÜZLER ORTADAN 

KALDIRILDI 

Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD, genişletilmiş ticaret. ABD'de dondurulan Çinlilere ait mal varlıkları ve Çin'den alacaklı olan Amerikan vatandaşları konularına bir çözüm bulmak uzere ênlaştılar. 

Bazı Amerikan kaynaklarının bildirdiğine göre, ABD Maliye Bakanı Blumenthal, Çin'e 


yaptığı dokuz günlük ziyaretin bitiminde Şanghay'a hareket et- 


meden önce Pekin havaalanında anlaşmayı parafe etti. 


Aynı kaynaklar, Çin' 
in Amerikalı alacaklılara 80,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi. ABD de 80 milyon dolar tutarındaki Çin mal varlığının dondurulması işlemini, kaldıracak. 

"Sert geçen tartışmalar sonunda çok iyi bir anlaşmaya vardık"' diyen Blumenthal, anlaşmanın Perşembe günü yapıldığını, ancak Başkan Carter" 
in onayının alınması gerektiğini belirtti. Anlaşmanın daha sonra da Kongre tarafından onaylanması bekleniyor. 

Ziyaret sırasında, iki ülke arasında uzun dönemli bir ticaret anlaşması ve ekonomik ilişkileri yönetecek bakanlar düzeyinde bir ortak ekonomi komitesi kurulması konularında da anlaşmaya varıldı. 


ABD Maliye Bakanı Blumenthal, Çin'den ayrıldıktan sonra, bir süre Tokyo'da kaldı ve Pazar günü Washington'a döndü. 


Bir öğrenci velisi kendisini tehdit eden 16D''lileri Savcılığa şikayet etti 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara 50.Yıl Lisesinde okuyan bir öğrencinin velisi kendisini tehdit eden İGD'lileri Savcılığa şikayet etti. Turna Karakol adlı öğrenci velisi şikayet dilekçesinde okulda kargaşılık çıkması nedeniyle kızını almaya gittiğini bu sırada Hüseyin Varlı ve Feriza Temizyürek adlı kişilerin kendisini dışarda bekleyen kişileri gösterdiğini ve bunların kendisini takip ederek tehdit ettiğini söyledi. Turna Karakol kendisini takip ederek tehdit edenlerin arasında daha önce 50. Yıl Lisesinde olay çıkaranlardan Hüseyin Zorlu'nun bulunduğunu da belirtti. 
Kendisinin tehdit edildiğine dair şahitlerin de bulunduğunu söyleyen öğrenci velisi, Feriza Temizyürek ve Hüseyin 


——— m 


(Türkiye Işçi Köylü Partisi Başkanı) 


xonu: Dünya veTürkiye'de 
Son Siyasi Durum” 


Uysal Düğün Salonu Fuar-Basmane giriş kapısı, Odalar Birliği Pavyonu 


Yer: 


Adres: 
Gun: "7 Mart 1979 
Saat: o 19.00 


Bütüh İzmir halkı davetlidir. 
Giriş serbesttir. 


| Türkiye içi Köylü Partisi izmir İl Örgütü j 


fi “KONFERANS | 
| 
| 
| 
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YURT DIŞI BÜROLARI 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 
Josaphat 

1030 Bruxelles 
Tel: 00 322 


- 215 4060 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


İSVEÇ HOLLANDA 
Luntmakargatan 58 
11358 
Stockholm » 


Tel: 30 56 39 


Bildstr 53 
Utrecht 
Tel: 31 4761 


| 
| rak sağ yayınların okun- 
| 
| 


Ch. des Cotes | 


(V.D.) 


Zorlu adlı kişilerin öğrencilere saldırı düzenlemek için dışardan adam getirdiğini belirterek adı geçenler hakkında gerekli işlemin yapılmasını istedi. 

Şikayet dilekçesi üzerine Savcılık olayı gören şahitlerin ifadesine başvurdu. Şahitler ifadelerinde olayı doğruladılar. 


Site Yurdunda... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
dı. Öğrencilere şişelerle saldıran komandolar kantinin camlarının kırık mısına ve iki öğrencinin yaralanmasına neden oldular. Komandloların saldırısına öğrencilerin kendilerini korumak amacıyla karşılık verdikleri bildirildi. 

Olaya müdahale eden polis ve jandarma 200' 
e yakın kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan öğ- 


| renciler daha sonra ser- 


best bırakıldılar. 
çıkarmak için dışardan gelen komandolar ise camları kırarak kactılar. 
Saldırıda başı çekenin! 
Süleyman adlı bir komando olduğu öğrenildi. Komandolar saldırıdan bir gün önce toplantı yapa- 


Olay 


masını, devrimci öğrencilerle konuşulmamasını istemişlerdi. 

Olaydan sonra yurt yetkililerinin olayları çıkaranlar hakkında tahkikat yaptıkları ve gerekli işlemler için çalışmalarda bulundukları öğrenildi. 


ABONE ÜCRETLERİ 


İSVİÇRE Yurt İçi: 


90 TL. 


1020 Renens 270TL. 


Lozan 


(1 Aylık) |30 DM_(1 Aylık) 
(3 Aylık) :90DM (3 Aylık) n 540TL. (6 Aylık) |160 DM (6 Aylık) 
1080 TL. (1 Yıllık) 310 DM (1 Yıllık) 


ne! 


tadır. 


alalım: 


kalmadığı, 


sil etmesidir. 


bir şey değil. 


bir anlam taşımaz. 


geçmektedir ? 


olarak ilan etti 


sızlığ vardır. 


Bazıları, Sovyetler Birliği'ni için her istediği şeyin verilmesini savunuyor ve bunu da "barışçılık"' olarak reklam ediyorlar. 
Oysa savaşın kopmasına, bu kadar hizmet eden ikinci bir siyaset bulunamaz. Dünyanın neresin - de olursa olsun ve kim yaparsa yapsın, Sovyetler Birliği'nin yayılmasına direnmek, biricik barışçı tutumdur. Bu nedenle gerek Kamboçya' nın direnişi, gerekse Çin'in ihtar harekatı, yeni bir dünya savaşı tehlikesini yükseltmemekte, tam tersine savaşı ileri atmaktadır. 

Gelelim Türkiye'ye. 

Türkiye nerededir ? Sovyetler Birliği'nin Akdeniz'e ve Orta Doğu'ya iniş yolları nereden 


(Aydınlık Eå 


Uzak Doğu'daki savaş ve tarafsızlık 


(Baştarafı 1. Sayfada.) 


ne gölge düşeceğini sanmaktadırlar. Oysa tersi- 


Çünkü olay, dünya durumundan ve Türkiye' nin menfaatlerinden kopuk olarak ele alınmak- 


Gerek Çin ile Vietnam, gerekse Kamboçya ile Vietnam arasındaki savaşlarda taraflar aynı kefeye konabilir mi ? 

Eğer bu savaşları, dünya durumundan ve savaşın tarafların siyasetlerinden soyutlarsanız,bu soruya "evet" cevabi verebilirsiniz. 

Ama siz "evet" cevabı verseniz de, savaş dinyada olmaktadır ve tarafların ellerinde tuttukları silahlar belli siyasetlerin hizmetindedir. ; 

İlkönce Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini ele 


Vietnam bu savaşta Sovyet sosyal-emperyalizminin Hindiçini'deki yayılma siyasetinin bir aracıdır. İşgal hareketi, bu siyasetin devamıdır. 
Tabii zorbalığa dönüşerek devamı. Kamboçya" nın direnişi ise, milli bağımsızlığı savunma siyasetinin devamıdır. Sovyetler Birliği'nin dünya hegemonyası emelleri olmasa, eskiden silah arkadaşı olan bu iki ülkenin birbirine karşı savaş- ` ması için hiç bir sebep yoktur. 

Vietnam'ın uzun süredir Çin'e karşı giriştiği sürekli kışkırtmaların arkasında yatan da, Sovyetler Birliği'nin yayılma ve Çin'i kuşatma siyasetidir. Çin'in ihtar hareketi , Sovyetler Birliği'nin bu siyasetine verilen bir cevaptır ve aynı zamanda bütün dünyaya yollanan bir mesajdır, Çin, Sovyetler Birliği'nin ihtiraslarına, boyun eğerek ve tavizler vererek değil, direnerek karşı konabileceğini söylemektedir. Bu doğru görüşün başka ülkelere verilen bir öğüt olarak kalması beklenemezdi. Nitekim öğüt olarak pratikle de kanıtlanıyor. 

Hindiçini yarımadasındaki savaş cephesinin bir yanında Sovyetler Birliği vardır, karşısında ise Çin ve Kamboçya. Vietnam halkı da, Sovyetler Birliği'nin aleti haline gelen yöneti cilerin- den farklı olarak Çin ve Kamboçya ile ortak menfaatlere ve geleceğe sahiptir. 

Uzak Doğu'daki savaşın diğer bir özelliği de, taraflardan birinin savaşı, diğerinin barışı tem- 


Sovyetler Birliği'nin yeni bir dünya savaşının esas kaynağı olduğu gerçeğini bir kenara attığınız an, elbette ayaklarınız yerden kesilecektir. 
Unutmamak gerekir ki, üçüncü dünya savaşını tutuşturacak olay, ancak Sovyetler Birliği'nin yeni köprübaşları ele geçirmesi olabilir, başka 


1970'lerin dünyasına kabaca bir göz atanlar, Sovyetler Birliği'nin dengeyi bozmak için stratejik bir taaruz başlattığını görebilirler. Angola, Etyopya, Afganistan, Güney Yemen dizisine yeni ülkelerin katılmasına ses çıkarmamak, yeni bir dünya savaşına "hoşgeldin" demekten başka 


kızdırmamak 


Moskova'nın bugün Orta Doğuya yüklendiğini görmeyecek ve Türkiye'yi "zayıf halka" i işitmeyecek kadar uykuya yatmanın alemi yoktur. Dünyanın herhangi bir yerinde Sovyetler Birliği'nin yayılmasına karşı verilen Savaşların zafere ulaşmasında en çok yararı olan ülkelerden biri de Türkiye'dir. 

Dünya ve ülke durumunu düzgün bir şekilde tahlil etmeden milli bir siyaset izlenemez. Emperyalist yayılma ve direnme, savaş kundakçılığı ile barışın savunulması arasında tarafsız kalanlar, Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliğinin ancak gevezeliğini edebilirler, Dünya büyük çalkantılar içinde ilerlerken, dostunu ve düşmanını seçemeyenler , bunun bedelini ağır öderler. 

Gerçekleri görmeden ve gerçeklere dayanmadan milli bir siyaset izlenemez. Bu nedenledir ki, Türkiye'nin dünyadan habersiz bir taraf- değil, bilimsel bir dış siyasete ihtiyacı 


MİNSK, Pasifik... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Sovyet doranmasında halen iki büyük uçak gemisi bulunuyor. Bunlardan birincisi olan Kiev 
1976 yılında, Boğazlardan geçerek önce Akdeniz'e geçmiş, daha sonra Atlantik filosuna katılmıştı. Kiev gelişmelere göre zaman zaman Akde- 


niz'e dönüyor. 

Minsk'in ise Uzak Doğu'daki' gelişmeler nedeniyle Pasifik donanması- e katılması bekleniyoru. 


Sovyetler Karadeniz' 
deki büyük tersanelerin- de Kiev-Minsk sınıfından dört uçak gemisi daha in- sa ediyor 


: Sümerbank ürünlerine... 


(Baştarafı 1. Saytada) 


sonra Bakanlar Kurulu yeni ekonomik uygulamalar üzerinde çalışmalara başlamıştı. Tüketimi kısıtlamava yönelen tedbirler arasında bazı tüketim mallarına zam yapılmasının öngörüldüğü bildirilmişti. “İstikrar önlemleri" adı verilen uy- 


Yurt Dışı 


" (Yayın Sayfasında Doğum,Evlenme,Ölüm/ 5 Snt.) (350 lira Küçük İlanlar 


gulamaya göre Kamu Iktisadi Kuruluşlarının zararının azaltılması gerekçesiyle, bu kuruluşların ürünlerine zam yapılması planlanmıştı. Sümerbank mamüllerine yapılan zammın bu uygulamanın bir parçası olduğu, bu zammı diğer mallara yapılacak zamların izleyeceği bildiriliyor. 


İLAN TARİFESİ: 
2.4.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 
Yayın ilanı 


(Santimi) 230 Iira 
(Santimi) 300 lira 
(Santimi) 100 lira 
30 lira 


(Kelimesi) 5 lira 


SOL NEDEN BILINMELI? 


"Nedir bu solun hali ?" 

'Sol paramparça, neden birlegş miyor ? " 

"Sol karmakarışık, kimin ne olduğunu, ne yaptığı - nıanlamak mümkün mü ? " 

Bugün, "sol" konusunda hemen herkesin aklına, yukarıdaki sorulardan birkaçı ya da benzerleri geliyor, Kendine sol diyen , isimleri şifreye benzer bir sürü grubun faaliyet gösterdiği, kırmızı başlıklı bir sürü dergi , gazete , broşürün yayınlandığı, mitinglerin , yürüyüşlerin, korsan eylemlerin, çatışma ve kavgaların birbirini kovaladığı, genel olarak "sol" denilen kesimde uzaktan bakıldığında tam bir kargaşa hakim. Sola sempati duyan, duymayan büyük çoğunluk için kimin ne olduğunu, ne yaptığını anlamak ,olup bitenle - ri kavrayabilmek başlıbaşına bir sorun oldu 

öyleyse herşeyden önce,"Sol"'da görünen kargaşa - lığa ışık tutmak gerek olup biteni aydınlat mak gerek. 
"Bilinmeyen sol" dizisindeki amacımız bu; kendine sol diyen 50'den fazla irili ufaklı grubun neyi savun duğunu ne yaptığını, nereden güç aldığını, halka ne vaadıettiğini ortaya sereceğiz 


Nasıl hazırlandık? 


Bu yayında kendine so! diyen grupların uzun boylu ideolojik eleştirisini yapacak değiliz Kendimizden birşey katmamaya, olaylara, belgelere ve grupların yayınlarına dayanmaya çalışacağız. 

Diziyi geniş bir araştırmanın sonucunda hazırladık. 
Grupların faaliyetlerini yakından izledik. Yüzlerce gazete, dergi ve broşür inceledik . Bir o kadar bildiri topladık. Karanlıkta kalmış olayları araştırdık Birçok olayın bilrinci derecede tanıklarıyla görüştük. Grupların eylemleri üzerinde durduk. Yalın gerçekler, savunulan çizgiyi ortaya koyabilecek nitelikteydi. 

Yazacaklarımızın doğruluk derecesi üzerinde titizlikle durduk. Birkaç kez doğrulatmadan hiç bir bilgi - yi diziye sokmadık. Yeterince aydınlatamadığımız o - layları sorular şeklinde belirttik. Bunları da olayların daha yakın tanıklarının açıklamalarıyla düzeltmeye hazırız. 

Bizim nneselemiz "sol" adına ortaya çıkan anlayış ve siyasetlerin halk tarafından bilinmesidir. Birçok olayda önemli rolleri olduğunu bildiğimiz halde, son derece zaraitlı ve ibret verici unsurlar da olsalar, kişi - ler üzerinde durmayacağız, esas olarak olaylar üzerin - de duracağı. En iflah olmazların bile birgün gerçeği kavrayacaklarına ve yanlış yoldan döneceklerine inanıyoruz. 

Bir sürü olay hakkında ayrıntılı bilgi dosyalarımız- da bulunduğu halde, bunların içinden en ibret verici ve örnek niteli kte olanlarını seçtik 

Gruplar karmaşık bir yapıya sahip olduğundan ve aralarındaki ayrım çoğunlukla belirgin olmadığından yayın sırasında düzenli bir sıra izlemeyeceğiz. Ancak her grubun kökenini ve tarihi gelişimini yandaki soy ağacından, ötelki gruplara göre yerini ise yukarıdaki şemadan izlemek mümkün olacaktır. F 

Yayınımız iki ana bölüm halinde 45 gün kadar sü recek. Yarın TKP'yle başlıyoruz. önümüzdeki hafta THKP-C kökenli grupları ele alacağız 


Ihbarcılık mı? 


Yeni yayınımız, kimileri tarafından “hbarcılıkla' suçlanacaktır, gazetemize karşı kışkırlmalar yapıla caktır. 

Keskin "sol" lafazanlığının etkisi altında kalan ve "kol kırılsın, yen içinde kalsın" anlayışında olan kimileri de "bunları açıklamak solun prestijini düşü rüyor" diyeceklerdir. 

"“İhbarcılık' suçlamaları daha önce de olduğu gibi bizi etkilemeyecektir. Bu sesler yükseldikve hiz doğru yolda olduğumuzu anlayacağız, 'İhbarcılık yapılıyor" diyenlere göre "sır" olan şeyler, bunların ülkenin ve halkın çıkarlarına karşı yaptıklarıdır. Bunlar halk için sırdır ama halkın dışında herkes tarafından bilinmek tedir. örneğin Ümraniye'de 5 işçinin öldürülmesi halk için "sır" olarak kalmıştır ama birkaç güç tarafından bi linmektedir. Üç grubun 1 Mayıs 1977 öncesi yaptığı planlar da yine halk için bir sır olarak kalmışlır,ama bunlar, planlar önceden ellerine geçen M döneminde ki karanlık güçler tarafından bilinmektedir. Sovyetler Birliği'nin bazı örgütleri nasıl besleyip silahlandırdığı 


halktan gizlidir, ama Sovyet yönetimi için hiç de sır değildir vb... 

Bilmemesi gerekenlerin bildiği ama halktan gizle nenleri halka açıklamak da bizim görevimizdir 

Sol adına sola karşı yapılan eylemleri açıkla makla solun prestiji zayıflamayacak aksine güçlenecektir 


Böylece bu tür anlayışları öne sürerek , solu karalamak daha da zor olacaktır. 


Herkese söz hakkı 


Diziyle birlikte sayfalarımızı herkese açıyoruz, O kurlardan, grupların tabanlarından, hatla yöneticile rinden herkesi fikirlerini, tanık oldukları olaylar hak kında bilgilerini, belgeleri, katılmadıkları. yanlış gör dükleri noktalar konusunda görüşlerini bize yollama ya çağırıyoruz, Bütün açıklamalara yer vereceği” 

Başından beri fikir ayrılıklarının zorbalıkla değil en geniş biçimde tartışmayla giderilebileceğini savun duk ve bu tutumumuzda ısrar ettik. Yayınımız sıra sında, özlenen tartışma ve demokrasi ortamını bu sav falarda da gerçekleştirmek istiyoruz. 


Çağrı 


Bir ihtiyaç haline gelen bu diziye başlarken herkesi “sol"un bugünkü durumu ve üzücü de olsa gerçekleri üzerinde durmaya çağırıyoruz. 

Hangi gruptan olursa olsun, herkesi yalın gerçek ler üzerinde düşünmeye bunların nedenlerini araştır maya çağırıyoruz. 

Uzaktan bakıldığında 'sol'da gözüken kargaşa, yerini birliğe ve netleşmeye bırakmaktadır. Birçok grup ortadan silinmekte ya da fonksiyonsuz hale gelmek - tedir, Bölünme yerini birleşmeye bırakmaktadır. 

Yayınımızın bu sürece katkıda bulunması umudu 


ve dileğiyle. 


e TKP, kuruluşu, faaliyetlerinin gelişimi, yayınları, sloganları... 


e 7.Baştımar kimdir? 1. Bilen kimdir? 
* TKP'nin merkezi nerede? 


A) NR 


*TKP 


DEV-SOL Emeğin Birliği Halkın Kurtuluşu MLSPB SarıSGB TIKKO Acilciler TSIP Aktancılar Halkın Devrimci Öncüleri TIP Devrimci Halkın Yolu Eylem Birliği Vatan Partisi Halkın B İksçiler Derleniş şi 5 irliği > Seyficiler Çağrı evrimci Halkın Birliği Devrim Savaşçıları Vatandan Güney Sürekli Devrim Birikim DLE TKP(B) Ülke 
KATKI TKPIR) Proleter Şıvancılar 
N 3 Özgürlük Yolu i 
KAVA KUK 
Apocular 


SOL'UN 58 YILLIK SOYAĞACI TER Şema altı: Bugün sol denen kesimde sayılan elliye yakın grup yukarıda genel olarak belirtilen bölünme ve ortaya çık-TKP tı.Özellikle 1960'lardan sonra TİP-Türk Solu, İlkesiz Birlik Cephe-M. Suphi si-Proleter Devzimci'A ydınlık, TİKKO-PDA bölünmeleri bu yıllaril si dan sonraki gelişmelerde belirleyici rol oynadı. Bütün bölünme ve Şefik Hüsn birleşmelerin nedenleri her grup tanıtılırken açıklanacaktır. Şema- 
1920 da önemli bölünmeler düz çizgiyle. katılmular kesikli çizgiyle be- 


1935 H. Kıvılcımlı 


Türkiye Sosyalist Partisi 
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1951 Yakup Demir (Zeki Baştımar ) 
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Türk Solu Aydınlık 


1969 


PDA i 
1970 


THKP-C X 


TKP-ML 
(TIKKO) THKP-C (Çayan) 


MAM MOMO 


Inancılar 


BÜTÜN LKFLERİN İŞLİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLESİN 


*TIKP 


Kurtuluş Yolu Denge 
IŞIK KAWA 
Sosyalist Devrimciler DEV-YOL 


Beş Parçacılar 


KDP 


DP 
Rızgari 


Tekoşinciler 


KDP kökenli gruplar 
KDP e lr a 
KUK 
RIZGARI —— RIZGARİ 


———— APOCULAR 
DDKD — -— ŞIVANCILAR 


fe DENGEKAWA 
KAVA KAVA KAVA 


1972 | Y. Küpeli 
1973 


TÌIKP Davası 
1974 
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Birliği i Gençlik Gençlik Dışı 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Halkın Yolu 
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Cepheciler THKO Davası 


rtuluşu 


Halkın Kurtuluşu 


Inancılar 


ilkesiz Birlik Cephesi 


THKO 


Emeğin 


Birliği 


Emeğin Birliği 


Proleter 


IPSD-Derlenis 


